NAAR ‘D-DAY’

Dat was in Vrij Nederland verschenen in juni ’43, aan de aanvang dus van
de periode waarvan wij de gebeurtenissen in dit deel weergegeven hebben.
Maar wat was er #a juni ‘43 niet geschied! In de zomer waren honderd-
duizenden hun radiotoestel en daarmee de dagelijkse eigen verbinding met
het nieuws uit Londen kwijtgeraakt, waren honderdduizenden opgeroepen
om zich voor krijgsgevangenschap of voor de arbeidsinzet in Duitsland aan
te melden en hadden zich op het platteland de eerste grote razzia’s voorge-
daan waarbij Waffen-SS’ers, leden van de Ordnungspolizei en “foute’ elemen-
ten uit de Nederlandse politie getracht hadden, grote aantallen onderduikers
in handen te krijgen; in de herfst was het, in Amsterdam, tot de laatste grote
Jodenrazzia gekomen en waren in het gehele land berichten en geruchten de
ronde gaan doen dat, als ergens een verrader of een belangrijke helper van
de vijand geliquideerd was, uit wraak telkens enkele goede vaderlanders door
sluipmoord uit de weg werden geruimd (waar zouden de volgende slacht-~
offers vallen?); in de eerste maanden van 44 was het gekomen tot trein-
beschietingen door de Geallieerden, tot inundaties en evacuaties en tot het
oproepen van tienduizenden burgers die voor de Wehrmacht moesten gaan
spitten, en toen waren ook twee nieuwe formaties van helpers van de vijand
op de openbare weg verschenen: het Janhagel’ van de Nederlandse Land-
wacht dat links en rechts controleerde, confiskeerde en bij tijd en wijle ook
aan razzia’s op onderduikers en op mogelijke ‘spitters’ deelnam, en de
ploegen van de Arbeitskontrolldienst die speurden naar leden van ‘jaarklassen’
die zich volgens de officiéle bepalingen in Duitsland moesten bevinden. Het
totaal aantal onderduikers (leiders en kaderleden van illegale groepen, Joden,
ex-militairen, studenten, voor Duitsland opgeroepen arbeidskrachten,
‘weigeraars’ van de Nederlandse Arbeidsdienst) was in de periode lente "43—
lente ’44 misschien wel vervier- of vervijfvoudigd en wel hadden nagenoeg
al die onderduikers via illegale groepen een onderduikplaats gekregen en
ontvingen zij ook bonkaarten {en tevens, voorzover mogelijk, identiteits-
papieren en, voorzover nodig, geld), maar dat alles hief de kwetsbaarheid
van al die onderduikers, lente ’44 al meer dan tweechonderdvijftigduizend
personen, toch niet ten volle op. De gevangenissen, men wist het, waren
propvol en duizenden zaten opgesloten in de concentratickampen Amersfoort
en Vught, een groep ook in Ommen; afgezien nog van het grootste deel van
de Joodse bevolkingsgroep waren duizenden anderen, men wist het, naar
gevangenissen en concentratickampen in Duitsland verdwenen. De steeds
verwoeder illegale strijd, men wist het ook, eiste steeds meer slachtoffers -
haast geen week ging in dat vierde bezettingsjaar voorbij waarbij men in de
dagbladen niet een lijst aantrof van ter dood veroordeelde illegale werkers
die door een Duits vuurpeleton neergeknald waren. Het was voor veel
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