‘KOM TOCH OVER EN HELP ONs!

mensen een zware opgave om aan al die beproevingen het hoofd te bieden,
zulks in een situatie waarin, dat voelde vooral het niet-agrarische deel van
de bevolking, de physieke weerstandskracht van maand tot maand afnam.
Nederland vervaalde en vervuilde, de rantsoenen waren mager geworden,
lang niet iedereen was in de gelegenheid, er ‘zwart’ iets bij te kopen. Velen
werden onder dit alles prikkelbaar, nerveus en vooral hoogst ongeduldig.

‘Kom over cn help ons!’ — die kreet was in de lente van ’43 de weerslag
geweest van het gevoel, zich in een noodsituatie te bevinden. Hoeveel meer
reden was er dan twaalf maanden later om te snakken naar het bericht waar
men toen eigenlijk al bijna vier jaar lang naar uitkeck: ‘Ze zijn geland, de
bevrijders! Ze komen!’

‘Overlord’

Inderdaad, die landing was op handen.

De planning was lange tijd tevoren begonnen, in de herfst van *41 namelijk,
nog voordat de Verenigde Staten oorlogvoerende mogendheid geworden
waren. Een groep van Britse stafofficieren had zich toen verdiept in de pro-
blemen die met een grootscheepse landing over het Kanaal samenhingen,
hun plan (meer dan een plan was het niet, geenszins stond vast of, laat staan
wanneer, het uitgevoerd zou worden) was door de Britse Chiefs of Staff aan
de hoogste legercommandant in Engeland voorgelegd, generaal Sir Bernard
Paget: hij zou bij de operatie het bevel voeren over de legereenheden.
Generaal Paget had toen samen met de aangewezen bevelhebbers van de
marine en de luchtstrijdkrachten, respectievelijk admiraal Sir Bertram
H. Ramsay en luchtmaarschalk Sir Sholto Douglas, een klein college ge-
vormd, de Combined Commanders, dat zich met een eigen staf van de bedoelde
problemen nader rekenschap ging geven; aan dat college werden enige tijd
later admiraal Lord Louis Mountbatten, in die tijd Chief of Combined Operations
(die ‘Combined Operations’ waren de locale raids die hoofdzakelijk door de
Commando~troepen uitgevoerd werden), en de bevelhebber van de Ameri-
kaanse troepen in Engeland, generaal-majoor James A. Chaney toegevoegd.
In mei "42 kwamen de Combined Commanders voor het eerst bijeen. Dat tijd-
stip was geen toeval: de Amerikanen drongen er toen op aan dat nog in de
zomer van ‘42 een bruggehoofd in Frankrijk gevormd zou worden — de
zaak kreeg dus een speciale urgentie.

In de tweede helft van *42 werd zij minder urgent: de landing in Frankrijk
was uitgesteld, alle aandacht concentreerde zich op de landingen in Frans-
Marokko en Frans-Algeri¢ waarbij Engelsen en Amerikanen in de tweede
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