
NAAR 'D-DAY'

wereldoorlog voor het eerst zouden opereren onder een gemeenschappelijke
opperbevelhebber, generaal Eisenhower, tevoren een van de naaste mede--
werkers van de Chief of Staf! van het Amerikaanse leger, generaal Marshall.
In '18, in de laatste fase van de eerste wereldoorlog, hadden de toenmalige
Geallieerden aan het Westelijk Front ook een gemeenschappelijke opper-
bevelhebber gehad: de Franse maarschalk Foch, maar van integratie van de
Franse, Britse en Amerikaanse staven was toen geen sprake geweest. Onder
Eisenhowers verstandige leiding kwam die integratie in Noord-Afrika,
namelijk in Algiers, wèl tot stand; Eisenhowers plaatsvervanger, de Britse
luchtmaarschalk Sir Arthur Tedder, droeg daar in hoge mate toe bij.

Terwijl nu in '43 van Noord-Afrika uit de landingen op Sicilië en in
Italië voorbereid en uitgevoerd werden, ging men in Londen, ook toen nog
niet vastgesteld was, wanneer de landing in West-Europa ('Overlord')
uitgevoerd zou worden, voort met het uitwerken van de landingsplannen.
Dat het, tenzij Duitsland plotseling zou bezwijken, een hachelijke operatie
zou worden, werd niet betwijfeld (voorzover nodig, was dit door de afloop
van de grote raid op Dieppe, augustus '42, nog eens onderstreept) en vooral
admiraal Ramsay was daarvan overtuigd. Dat was begrijpelijk, immers: het
probleem van een grootscheepse landing op een zwaar-verdedigde kust, zulks
met de bedoeling, daar een bruggehoofd te vormen dat basis zou worden
voor vèrstrekkende operaties, was in de eerste plaats een probleem-ter-zee.

Het was deze kant van de zaak, men zou kunnen zeggen: de tactische,
waarop speciaal de aandacht van de Engelsen gericht was - de Amerikanen
vestigden de hunne eerder op de strategische kant, d.w.z. op de vraag wat
nodig was om van het te vormen bruggehoofd uit tot de beslissende veld-
tocht in West-Europa over te gaan. De Amerikaanse historicus Gordon
A. Harrison heeft hier in zijn waardevol werk Cross-Channel Attack!,
het volgende over geschreven:

'British planners were deeply and continuously conscious that to attack northwest
Europe armies had to get across an ugly piece ~fwater called the Channel, that this
crossing took boats and special equipment, that when the troops landed they had to storm
fortifications and fight a German Army that had all Europe by the throat. Americans
were aware of these problems only at second hand and at a distance. They worked from
maps. Each perspective, it should be noted, had a distinct contribution to make. If the
British saw the tacticalproblems more clearly, the Americans were enabled to give freer
rein to their imagination and to arrive at bolder offensive concepts'?-

1Wij hebben voor deze laatste paragraaf ook enkele gegevens ontleend aan het
boek van Cornelius Ryan: The longest day (1959). 2 (United States Department of
the Army) The United States Army in World War II, Gordon A. Harrison: Cross-
Channel Attack (1951), p. 10.
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