DB PLANNEN VOOR ‘D-DAY’

concepties overigens die pas verwezenlijkt zouden kunnen worden als de
landing geslaagd was en men zich in het bruggehoofd had kunnen hand-
haven.

Waar te landen, en op welk uur?

Laat ons eerst op die twee vragen ingaan.

Het werk van de Combined Commanders werd in maart-april 43 door een
aparte staf overgenomen die onder leiding stond van de Britse generaal Sir
Frederick Morgan. Voor hem kwam in de zomer en herfst van ’43 maar één
ding met zekerheid vast te staan: de landing moest dwars over het Kanaal
plaatsvinden in Frankrijk — een landing op de Nederlandse kust werd geen
moment ernstig overwogen. Wat Frankrijk betrof, moest in de cerste plaats
bepaald worden of men één landing of, eventueel in snelle successie, twee
landingen zou uitvoeren. Clausewitz wees de weg: conccatratie op het be-
slissende punt — één landing dus. Welke kustgedeelten k wamen er voor in
aanmerking? Er waren verscheidene mogelijkheden, bij welke telkens de
vraag of men spoedig de voor de verdere toevoer volstrekt onmisbare grote
havens in handen zou kunnen krijgen, een beslissende rol speelde. De
havens aan het Nauw van Calais waren klein; Le Havre en Rouaan hadden
grote havencomplexen; volgde men dan verder de Franse kust, dan kwam
men in Normandié bij Cherbourg en in en bij Bretagne bij Brest en Nantes
terecht. Brest lag evenwel erg ver westelijk en de Duitsers zouden wellicht
het schiereiland Bretagne aan de ‘basis’ kunnen afsnijden — Morgans staf
ging tot de opinie overhellen dat een landing in Normandig het aantrekke-
lijkst was. Men zou dan immers met de rechtervleugel dicht bij Cherbourg
en met de linker dicht bij Le Havre en Rouaan zijn. Bovendien waren er aan
de Normandische kust met name in de buurt van Caen verscheidene stranden
die voor een landing geschikt waren en die niet, zoals bij Calais, als het ware
in de schaduw lagen van hoge klippen. Ook was de Atlantikwall in Norman-
di& aanzienlijk minder sterk dan bij het Nauw van Calais, de Wehrmacht
had er minder troepen en zij zou versterkingen over een grotere afstand
moeten verplaatsen.

Normandi€ dus. Hoe laat?

Bij de beantwoording van die vraag moest Morgans staf er rekening mee
houden dat de landing op de kust gecombineerd zou worden met een nach-
telijke luchtlanding in het binnenland. Voor die luchtlanding was maanlicht
nodig, zij het niet veel. Het zou het beste zijn wanneer men D-Day zou
laten vallen op een dag, volgend op een nacht waarin de maan tussen één en
twee uur opkwam. Ook de ‘gewone’ landingstroepen hadden enig licht
nodig. Maanlicht, dat de vliegtuigen en luchtlandingstroepen in staat zou
stellen, zich te oriénteren, was voor hen niet voldoende — zij moesten de
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