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DE PLANNEN VOOR D-DAY

Duitse obstakels bij en op de stranden duidelijk kunnen zien: landing dus in
de vroege ochtendschemering, maar daarbij moest terdege rekening ge-
houden worden met het getij. Landing bij eb zou het grote nadeel hebben dat
de troepen een vrij breed strand moesten passeren, landing bij vloed dat de
obstakels die de Duitsers tussen de hoog- en laagwaterlijn geplaatst hadden,
onzichtbaar waren. De minste nadelen zaten aan een landing vast die uitge-
voerd zou worden terwijl de vloed te halver hoogte was. Elke maand ·kende
slechts drie dagen waarop aan al deze voorwaarden tegelijk voldaan werd,
d.w.z. dagen waarop de maan in de voorafgaande nacht tussen één en twee
uur opkwam, en waarop de vloed aan de Normandische stranden niet te lang
na het allereerste licht te halver hoogte stond. In juni '44 zouden de sde,
de ode en de 7de die drie dagen zijn.
Dat brengt ons tot de derde vraag: wanneer zou het tot de landing

komen?
Aan de Russen was, gelijk eerder verhaald, in Teheran toegezegd dat vóór

I mei' 44 grote Geallieerde landingen in Frankrijk zouden plaatsvinden aan
de kust van het Kanaal en aan die van de Middellandse Zee. Het waren de
Amerikanen die de Engelsen tot die bindende toezegging geforceerd hadden,
bindend in zoverre dat men zich tot het uiterste moeite zou geven, beide
landingen vóór de genoemde datum te laten doorgaan. De vraag of dat
praktisch mogelijk was, moest echter voortdurend in het oog gehouden
worden, in de eerste plaats door de man bij wie de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering was komen te liggen: de opperbevelhebber voor de
Geallieerde veldtocht in West-Europa, generaal Dwight D. Eisenhower.
Wie opperbevelhebber zou worden, was (en hierin tekende zich het

groeiende Amerikaanse overwicht af) niet door de Engelsen, maar door de
Amerikanen bepaald. Het Britse oorlogskabinet Ihad de functie graag
toevertrouwd aan de Chief of the Imperial General Staff, generaal Brooke, en
in de Verenigde Staten waren sterke krachten die voor een benoeming van
generaal Marshall geporteerd waren, maar president Roosevelt besliste
anders: generaal Eisenhower zou Supreme Allied Commander worden, met
Tedder als zijn plaatsvervanger; evenwel zou, zo lang de strijd nog in en bij
het te vormen bruggehoofd zou woeden, aldaar de hoogste militaire leiding
bij de Britse generaal Sir Bernard Montgomery berusten. Welnu, begin
januari '44 kwamen Eisenhower, Tedder en Montgomery tot een belangrijke
tactische conclusie: in eerste instantie moesten niet, zoals generaal Morgan
voorgesteld had, drie divisies op de kust aan land worden gezet maar vijf,
en in maart kwam voor hen vast te staan dat men al door het tekort aan
tanklandingsvaartuigen D-Day niet in begin mei kon laten vallen maar pas
in begin juni en dat men bovendien, wilde men de strijdmacht in Normandië


