
NAAR 'D-DAY'

een maximale kracht geven, de landing op de Franse Middellandse Zeekust
moest uitstellen. Voor D-Day werd dus van dat moment af gedacht aan 5,
6 of 7 juni. Als men althans alle voorbereidingen op tijd -zou kunnen vol-
tooien!
Juni bood een groot voordeel: in doorsnee waren er dan, zo bleek uit de

meteorologische gegevens, vijf-en-twintig dagen waarop er in het Kanaal
niet zoveel zeegang stond dat landingen op de Normandische kust uitge-
sloten waren. De landingsvaartuigen zouden ook tanks, stukken mobiel
geschut en vrachtauto's moeten ontschepen - al die vehikels moesten voorzien
worden van afwerpbare 'pijpen' voor de toevoer van lucht en de afvoer van
.gassen in de tijdsspanne waarin zij uit de landingsvaartuigen naar het strand
zouden rijden. Niet dat bij de toevoer alleen van landingsvaartuigen gebruik
kon worden gemaakt! Voor de aanvoer van later in.te zetten divisies en van
de immense hoeveelheden materiaal van allerlei aard die de Geallieerde
strijdmacht nodig zou hebben, waren vrachtschepen nodig. Waar hen te
lossen? Misschien zou men Cherbourg en Le Havre wel binnen enkele weken
in handen krijgen, maar alle haveninstallaties zouden er stellig vernield zijn -
kunstmatige havens waren nodig. Inde loop van '43 werd besloten dat daar-
toe, om te beginnen, op ca. 1500 meter uit de Normandische kust tientallen
oude schepen samen met 145 twintig meter hoge betonnen caissons tot
zinken gebracht zouden worden. Zo zou men lange golfbrekers krijgen en
aan de lijzijde van die golfbrekers zouden twee drijvende pieren van 60 meter
lang en 20 meter breed verankerd worden die vaste, zij het met het getij
op en neer gaande verbindingen met het strand zouden hebben. Tot het
uiterste moest men zich in Engeland inspannen om die betonnen caissons
(ze hadden luchtkamers die men met water zou vullen zodra de caissons te
bestemder plaatse aangekomen waren) en drijvende pieren op tijd gereed te
krijgen - nadien kostte het de grootste moeite om wat aan sleepboten be-
schikbaar was, zo in te delen dat de caissons tijdig havens in en bij de zuidkust
van Engeland konden bereiken vanwaar zij, als de grote aanval eenmaal
ingezet was, over het Kanaal gesleept zouden worden.

*

In april '44 bleek uit berekeningen dat de kunstmatige havens (er zouden
er twee komen) niet voldoende zouden zijn in de periode die zou verstrijken
voor men Cherbourg of Le Havre weer in bedrijf zou hebben gesteld.
Prompt besloten de Amerikanen, uit de Verenigde Staten de nodige instal-


