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DE PLANNEN VOOR D-DAY

laties te laten komen teneinde zo spoedig mogelijk in de goed beschutte
Golf van Quiberon, aan de zuidkust van Bretagne, over een derde haven te
kunnen beschikken. Ook een Engels project verdient nog vermelding: de
Geallieerde strijdmacht zou goeddeels gemotoriseerd zijn en dus de beschik-
king moeten hebben over grote hoeveelheden benzine en dieselolie! die zo
snel mogelijk het vasteland zouden moeten bereiken - welnu: van Wight
naar Normandië zouden tien buisleidingen op de bodem van het Kanaal
gelegd worden waardoor men per dag 3 000 ton benzine naar het brugge-
hoofd zou kunnen pompen.

Aan al deze en dergelijke projecten werd, naarmate de maand mei ver-
streek, in steeds groter spanning de laatste hand gelegd. De strijdmacht die de
Geallieerden naar Frankrijk wilden overbrengen, was een immens gecom-
pliceerd geheel dat er voor zijn goed functioneren afhankelijk van was, niet
aileen of honderdduizenden militairen op het juiste tijdstip naar de juiste
plaats overgebracht zouden worden, maar ook of honderdduizenden ver-
schillende producten in de juiste hoeveelheden op het juiste tijdstip op de
juiste plaats beschikbaar zouden zijn. Neem Cherbourg. De verwoeste
haven moest opnieuw in gebruik worden genomen. Niet alleen waren vóór
D-Day de plannen daartoe gereed, maar alles wat voor de reconstructie
nodig was: van honderdduizenden schroeven en moeren tot grote tractoren
en hijskranen toe, lag of stond in Engeland klaar. Neem de spoorweg van
Cherbourg zuidwaarts. Er waren op het eerste traject van 70 kilometer 80
spoorbruggen, die wellicht aile door de Duitsers opgeblazen zouden worden.
Alleen al voor het herstel van deze bruggen lag in Engeland bijna 50 000 ton
aan constructiemateriaal waarvan precies bepaald was, hoeveel ton op de
hoeveelste dag na D-Day in welke haven of aan welk strand ontscheept zou
worden - en op rangeerterreinen in Engeland stonden ca; 1 000 splinter-
nieuwe Amerikaanse locomotieven en bijna 20 000 goederenwagons te
wachten.

*

Terwijl de Geallieerden door luchtverkenning, door duizenden spionage-
rapporten en, niet in de laatste plaats, door het decoderen van het Duitse
militaire radioverkeer nauwkeurig wisten, waar de Duitse versterkingen en
de Duitse troepen lagen, ja terwijl zij óók wisten dat von Rundstedt de

1Van alle voorraden die Amerika vóór D-Day naar Engeland zond, bestond niet
minder dan een kwart uit aardolieprodukten.
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