
NAAR 'D-DAY'

Geallieerde landing bij het Nauw van Calais verwachtte (een verwachting
waarin hij, gelijk eerder vermeld, door ingenieuze misleiding versterkt werd),
was het Geallieerde aanvalsplan aan Hitler en de Wehrmacht onbekend
gebleven: ten aanzien van de vraag waar, wanneer en in welke sterkte de
Geallieerden de grote sprong zouden wagen, tastten zij nagenoeg volslagen
in het duister. Bovendien werden de aanwijzingen die zij kregen, in een
verkeerd perspectief geplaatst.

V-Männer van de Abwehr die in de Franse illegaliteit gepenetreerd waren,
hadden begin' 44 kunnen meedelen dat Franse illegale groepen die in verband
met D-Day tot sabotage-acties moesten overgaan, op de rste van de maand
waarin, tenzij er op het laatste moment belemmerende factoren waren, de
invasie zou plaats vinden, gewaarschuwd zouden worden met een code-
bericht, bestaande uit een dichtregel van Verlaine; daarop zou, als de invasie
binnen 48 uur te verwachten viel, een tweede dichtregel volgen. De eerste
werd op I juni uitgezonden. Het Reichssicherheitshauptamt in Berlijn (het
Amt Ausland-Abwehr was opgeheven) werd ingelicht. Het verbond aan het
bericht de conclusie dat de Geallieerde invasie binnen de eerstvolgende twee
weken waarschijnlijk was. Dat werd aan de onderdelen van de Wehrmacht
doorgegeven - de reactie van de Kriegsmarine is bewaard gebleven: zij duchtte
geen onmiddellijk gevaar, want in afwijking van hetgeen begin juni ge-
bruikelijk was, was het weer in het Kanaal uitgesproken slecht. De tweede
dichtregel werd op de avond van maandag 5 juni ontvangen. Onmiddellijk
werd het Duitse Vijftiende Leger dat bij het Nauw van Calais stond, in staat
van alarm gebracht - het Duitse Zevende Leger in Normandië niet. Rommel
was die maandagavond overigens niet in zijn hoofdkwartier aanwezig; hij
was zondagochtend per auto naar Duitsland vertrokken om er zijn vrouw
te bezoeken - zij zou op dinsdag 6 juni jarig zijn.

*

Inderdaad, de weersomstandigheden vormden voor generaal Eisenhower,
zijn onderbevelhebbers en stafofficieren een benauwend probleem.
In de tweede week van mei had men in de Engelse havens een aanvang

gemaakt met het laden van de schepen die het Kanaal zouden moeten over-
steken. Gedekt door I 200 oorlogsbodems, klein en groot, zouden I 300

vrachtschepen en meer dan 4 000 landingsvaartuigen van allerlei types alleen
al op D-Day en de daarop. volgende dag ca. 185000 militairen en 19000

vehikels, van zware tanks tot kleine jeeps, in Normandië moeten ontschepen.
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