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heid, en dus niet zonder distantie, zijn taak verricht, tegelijk op menig mo-
ment mij toch ook weer als de dertigjarige voelde die in Londen haakte naar
het bericht: 'Ze zijn geland!' Liet ik mij door al die gevoelens leiden, dan
zou ik er toe overgaan, reeds in het eerstvolgende deel mijn relaas over de
gebeurtenissen in bezet Nederland en over het algemene oorlogsverloop
tot aan de dag der bevrijding voort te zetten.

Ik heb, toen ik meer dan tien jaar geleden de opzet voor dit werk maakte,
anders beslist, en op goede gronden: het zou niet juist zijn, de lotgevallen
van al diegenen die tijdens de bezetting als het ware uit de Nederlandse
samenleving gelicht werden (politieke gevangenen, gijzelaars, krijgsge-
vangenen, gedeporteerden), te scheiden van de bezettingsjaren, en het zou
niet mogelijk zijn, het laatste oorlogsjaar, waarin de regering van Londen uit
op tal van terreinen in Nederland ingreep, te behandelen zonder eerst een
beeld gegeven te hebben van wat zich voordien in regeringskring afgespeeld
heeft. Ik wil mij aan die beslissing houden.

Deel 8 van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog zal
dus gewijd zijn aan de gevangenen en gedeporteerden, deel ç aan de regering
te Londen in de periode tussen haar aankomst in de meidagen van '40 en de
zomer van '44.

Met de beschrijving van D-Day zal deel IO beginnen.
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