
'POLITIEKE GEVANGENEN'

Kleef): zij hoorde dat het Pfahlbindm aan het Binnenhof ondergaan was
door 'een grote zware man' die 'na vijf uren ... de pijn, veroorzaakt door
het scheuren van spieren, niet meer verdragen (kon)'l; eenzelfde melding
maakte de illegale werker H. F. Kemperman die in juli '42 persoonlijk dat
Pfahlbinden onderging, gedurende 'drie uur'; 'de pijnen die hiermede gepaard
gaan, zijn onbeschrijfelijk', schreef hij.2

Uitgangspunt bij de martelingen (er zijn, zij het in aanzienlijk mindere
mate, ook vrouwen aan onderworpen) was dat de gearresteerde illegale
werkers alles moesten onthullen wat zij wisten, of, zoals Deppners voor-
ganger, SS-Sturmbannführer en Kriminolrat Bruno Wolff tot zijn onder-
geschikten placht te zeggen: 'Singen mussen sie' - aldus de verklaring van
een Duitse stenotypiste die zelf bij zijn afdeling ontslag nam omdat zij het
niet verdroeg, langer bij mishandelingen aanwezig te zijn. 'Enige malen
heb ik', zo verklaarde zij verder, 'van deze mishandelingen melding gemaakt
bij Schreieder."

Schreieders naam brengt ons tot de Dauervernehmung, het middel dat hij
persoonlijk bij voorkeur liet toepassen wanneer het er op aankwam, de
psychische weerstandskracht van illegale werkers of geheime agenten te
breken. De geheime agent J. GrÜl1,begin januari' 44 gearresteerd, werd eerst
door Schreieder zelf verhoord, weigerde mededelingen te doen (veel van
zijn activiteit was de 'SD' door Grüns contact met de V-Mmm Ridderhof
al bekend), en toen begon op een woensdagochtend, aldus Grün, 'het
volgende bedrijf':

'Zodra Schreieder vertrokken is, gaat er een andere 'SD' -er op zijn plaats
tegenover me zitten en begint een nieuw verhoor. Ik zal in het hoofdkwartier
geen ogenblik rust meer krijgen totdat ik de tijd gekomen acht om de waarheid
te zeggen. Maar ik wi! zolang mogelijk liegen, om mijn medewerkers, die nog in
vrijheid zijn, de gelegenheid te geven onder te duiken. De Duitsers hebben dus
nog wel even werk. Het zal een verhoor worden van 76 uren. En al die tijd zal ik
geboeid zitten op dat ongemakkelijke ijzeren stoeltje,
De zes-en-zeventig uur worden één lange aaneenschakeling van snelle vragen

en antwoorden die steedsmijn aandacht opeisen en me dwingen op mijn hoede te
zijn. Het ismoeilijk zich voor te stellenhoe uitputtend en enerverend dit zijn kan,
speciaalwanneer men er aan denkt, dat minstens de helft der vragen van onschul-

1E. J. Th. van Heemstra: In hun greep. Dagboek van mijn gevangenschap (1945),
p. 109. 2 H. F. Kemperman in H. F. Kemperman en M. Kemperrnan-Peitel:
Wij klagen aan! De beulen van de concentratiekampen (z.j.), p. 36. 3 Gemeentepolitie-
Den Haag, Subcommissie Opsporing Oorlogsmisdadigers Zuid-Holland: p.v.
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