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dige aard is en nergens verband mee houdt of schijnt te houden, want men kan
nooit weten. Vier mannen, niet allemaal even sluw, maar wel ontegenzeggelijk
uiterst intelligent en allen beroepsmensen, die elke acht uur afgelost worden,
vuren onophoudelijk hun vragen op me af, soms hartelijk en vriendelijk; dan
weer zó woedend, dat ik verwacht, dat zij zullen ontploffen. Het weer, roken,
mijn das, schoenen, overhemden met losse en vaste boorden, mijn overjas, mijn
lievelingslectuur, theater, films, godsdienst, philo sophie en duizenden andere
onderwerpen worden aangesneden en rustig besproken tussen de man, wiens
beurt het is, en mij, op mijn stoel tegen de muur.
De oorlog in het algemeen, de morele zijde van de zwarte markt, weer de

stof van mijn pak, waar ik mijn schoenen gekocht heb, Goethe en andere Duitse
dichters, of ik van sigaren houd, of ik er één wil roken. Herr ... hoe was mijn
naam ook weer?

Dat punt, mijn ware naam, is het onderwerp van hun nooit aflatende aan-
vallen. Mijn tactiek is om mijn mond stijf dicht te houden, zodra dit punt in het
geding komt, hoe zij ook tieren. En dan praten we weer rustig en normaalover
andere onderwerpen. Maar het vraagt een constante en diepe eoncentratie om
niet in één van hun strikken vast te lopen .

. . . De woensdag gaat langzaam voorbij en ook de nacht en nog een dag en
nog een nacht. Vrijdagmorgen zit ik nog steeds geboeid op mijn stoel. Ik ben
volkomen uitgeput. Ik heb geleerd met open ogen te slapen, ik heb geleerd zonder
schaamtegevoel mijn water in mijn broek te laten lopen, ik heb geleerd ver-
schrikkelijke stormen van woede over me heen te laten razen zonder in de
verdediging gedreven te worden. Beledigingen, belachelijkmakingen, bespotting,
honger, dorst, de rook van een sigaret die verlokkend in mijn gezicht geblazen
wordt, de scherpe schittering der electrische lampen, ik heb alles doorstaan. De
tijdgrens na de eerste vier-en-twintig uur heb ik overschreden met een gevoel
van voldoening en trots. De tweede is gepasseerd zonder enig gevoel. Elke poging
om thans nog mijn zenuwtoestand of die gehate kamer of die sluwe mannen te
beschrijven is volkomen nutteloos. Ik kan zeggen, dat ik moe ben of uitgeput of
wanhopig of apathisch, het is allemaal waar en toch lijkt het niet op de toestand
waarin ik me in werkelijkheid bevond. Het was de hel in alle gruwelijkheid.

Als ik dit gruwelijk spel ruim 65 uur heb volgehouden, komt Joseph Schreieder
er zelf weer aan te pas. Ik begin dan tekenen te geven, het niet meer uit te houden.

Ik laat me geleidelijk door hem a&natten, onttrek hem nog de belofte, dat ik
behandeld zal worden overeenkomstig de Conventie van Genève - een kleine
hoop - en geef me dan over. Er zijn zes-en-zeventig uur verstreken, meer dan
driemaal de overeengekomen tijd om mijn medewerkers in de gelegenheid te
stellen te verdwijnen. Ik kan tevreden zijn."

1 'Brutus' (ps. van]. Grün): Ik wasgeheim agent (1949), p. 84-85, 89-90.
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