
'POLITIEKE GEVANGENEN'

dagelijks illegale werkers of anderen die volgens de bezetter in overtreding
waren (van de zomer van '42 af vooralook Joodse onderduikers en personen
die hen gehuisvest hadden), gearresteerd en er is, aldus onze indruk, dagelijks
mishandeld. Dat wil intussen niet zeggen dat ieder die gearresteerd werd,
óók mishandeld is. Vaak had de 'SD' er geen tijd voor en sommige arres-
tanten waren al door de arrestatie zo diep geschokt dat zij, mede gedreven
door de angst voor mishandelingen, de kracht niet meer opbrachten om de
'SD' enig gegeven te onthouden dat deze wenste te weten; minstens twee
illegale werkers zijn er geweest die zich na hun arrestatie, zonder mishandeld
te zijn, bereid verklaarden, als helper van de 'SD' op te treden - één werd in
Groningen waar hij illegaal werkzaam was geweest, in het Scholtenshuis
aan de Grote Markt (daar was de Aussenstelle gevestigd) met een verrekijker
achter een raam geplaatst en waarschuwde de 'SD' telkens wanneer een hem
bekende illegale werker de Grote Markt passeerde. Men moet evenwel ook
bedenken dat sommige 'SD' -ers, wetend hoe groot de angst voor mishande-
lingen was, die mishandelingen bewust nalieten en juist met geveinsde
vriendelijkheid optraden: dat kon een zo verrassend effect hebben dat de
arrestant meer gegevens prijsgaf dan hij wellicht gedaan zou hebben indien
hij, zoals hij verwachtte, onmiddellijk hard aangepakt was. Zo werd aan
een Groninger illegale werker, lid van de OD, die in april '42 gearresteerd
was, tijdens zijn eerste verhoor door zijn Sachbearbeiter prompt een sigaret
aangeboden. 'De verleiding', zo schreef hij na de oorlog,

'was te groot. Ik accepteerde een sigaret en was er dolblij mee. Diep haalde ik de
rook naar binnen. Het duizelde mij! 0, ze weten precies hoe ze een mens moeten
vangen. Je hunkert naar een sigaret. En dan plaatsen ze een doosje vol voor je.
Het kan er immers wel af, Holland betaalt wel! 'Kom steek gerust op, ze staan er
voor!' Hij vroeg mij te vertellen wat ik wist. 't Was helemaal geen ernstige zaak.
Ze hadden op 't kantoor naar mijn doen en laten geïnformeerd. En de inlich-
tingen waren uitstekend. Ik stond bekend als 'niet vijandig'. En ik was een flinke
werker. En ook dit gevalletje was onbeduidend. Althans voor mij. Ze wilden
mij wel de absolute garantie geven, dat het voor mij goed zou aflopen. Waar-
schijnlijk werd het niet eens een rechtzaak, maar liep het met een sisseraf Maar
mocht het tot een rechtzaak komen, dan zou ik toch hoogstens tot zes weken
veroordeeld worden. Ik had niet nodig te bekennen want ze wisten alles toch al
wel. Maar ze wilden alleenmaar weten of ik absoluut betrouwbaar was. Dat was
alles! En daarom vroegen ze de waarheid. Enkel de waarheid. De waarheid
spreken kon me niet schaden. Evenmin kon ik daardoor mijn makkers schade
berokkenen. Integendeel, ik kon hun en mij slechtsvoordeel brengen. Maar als ik
de waarheid niet sprak - ja (het voorhoofd van de officier fronste zich), ja, dan
kon het kwade gevolgen hebben. 'U hebt zeker wel van het proces gelezen? U
weet wat ik bedoel? Moet het u ook zo gaan?'


