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werd (toen hij in augustus' 43 uit dat kamp naar elders overgebracht werd,
kon hij ontsnappen). Edouard de Nève, een der eerste organisatoren van de
'pilotenhulp', veinsde twee jaar lang krankzinnigheid, maar moest dat
veinzen opgeven toen hij in het Duitse krankzinnigengesticht waar men hem
opgesloten had, bijna verhongerd was (hij werd begin september' 44 tot de
doodstraf veroordeeld maar toen naar Duitsland overgebracht waar zijn
dossier zoekraakte - hij overleefde de oorlog). Dr. M. Brouwer, de Bilt-
hovense arts, die in '42 en '43 in zendverbinding met Londen gestaan had,
hield zich in de Cellenbarakken zes weken lang krankzinnig, 'toen had ik
mijn verhaal klaar', vertelde hij aan de Enquêtecommissie, 'want ik was niet
zo erg krankzinnig.'! Een lid van de Stijkel-groep, J. M. Kaub-Meesters,
'stelde zich', aldus een mede-gevangene,

'maand in, maand uit ... als 'zwak in het hoofd' aan ... steeds hield zij met
iedereen een non-stop-conversatie. Tenslotte hebben ze haar na zeven maanden
ontslagen. Stel u voor wat dat voor een eoncentratie vereist om dat ononder-
broken ook voor je celgenoten vol te houden! Zij heeft echter haar doel bereikt.P

Weer anderen veinsden dat zij aan een andere dan een zielsziekte leden.
Zo de bankier mr. E. E. Menten, begin april' 43 gearresteerd als een van de
leden van het 'eerste' Nationaal Comité. Toen hem door Haubrock was
meegedeeld dat hij als Nacht-und-Nebel-gevangene naar Natzweiier gezonden
zou worden ('dat houdt u niet op uw leeftijd', zei Haubrock, die blijkbaar
wist hoe het in N atzweiler toeging), was dat voor Menten, zo vertelde deze
aan de Enquêtecommissie,

'de directe aanleiding om in bed te gaan liggen. Ik liet elke maandag de dokter
komen. Ik had tevoren al in mijn hoofd, als het eens nodig mocht zijn, een
evenwichtsstoornis te simuleren. Dat is het minst grijpbare geval. Ze vroegen
mij of ik ziek was en dan antwoordde ik: 'Neen, maar als ik opsta, dan duizelt
het mij, en als ik op mijn zij ga liggen, dan duizelt het mij ook. Bij elke hartslag
gaat mijn hele gezichtsveld heen en weer.' Ik wist het beeld van die ziekte"-

inderdaad, niet zonder medewerking van Haubrock werd Menten 'lager-
unfähig' verklaard en 'naar huis gestuurd om daar eventueel dood te gaan.'4

1 Getuige M. Brouwer, EI1q., dl. IV c, p. 919. 2 'Verslag van mededelingen van
Elka Schrijver' (23 okt. 1947,20 april 1948), p. 7 (GC). 3 Getuige E. E. Menten,
Enq., dl. IV c, p. 1981. 4 A.v., p. 1980.
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