
'DENKEN JULLIE MIJ ZÓ KLEIN TE KRIJGEN?'

hadden, Om een enkel voorbeeld te geven: in oktober' 43 bracht de verrader
Frans Vergonet de 'SD' in Broeksterswoude (het vroegere Broek, bezuiden
Dokkum) op het spoor van boer Jan Hoekstra die met zijn vrouw Sijke
Hoekstra-Rozema veelvuldig hulp geboden had aan Joodse onderduikers.
'Men moet', aldus P. Wijbenga in deel II van zijn Bezettingstijd in Friesland,

'dit mensentype kennen om te begrijpen wat er toen gebeurde. Als zij iets niet
wilden, was er geen macht ter wereld die hen kon dwingen. Zij hadden zich
voorgenomen niets te zeggen en niets toe te geven. Jan Hoekstra zou van zich af
kunnen slaan, zich dood kunnen vechten en zijn vrouw zou hem daarbij geholpen
hebben. Maar zeggen wat ze hadden gedaan? Iemand noemen? Nooit! Misschien
hadden de Duitsers dit in de gaten, want er waren niet ruinder dan achttien
zwaarbewapende mannen in en om de boerderij, waar Hoekstra het zwaar te
verduren kreeg. Hij werd geslagen, geschopt, bijna gewurgd. De beulen, die
elkaar afwisselden, probeerden de oren van zijn hoofd te draaien. Jan Hoekstra
ontkende ooit Joden te hebben geholpen; verder zweeg hij. Men zette hem het
pistoolap de borst: zeg binnen twee seconden waar de Joden zijn, anders ben je
een lijk. Ik weet van geen Joden, zei Hoekstra.

Drie-en-een-half uur duurde deze marteling. Zijn vrouw was eerst gedwongen
het aan te zien dat haar man van de ene hoek van de huiskamer naar de andere
werd getrapt of gesmeten. Toen er al meer bloed uit zijn wonden droop, kon
ze het niet langer verdragen; ze ging terug naar de stal, naar het vee dat juist
binnengehaald was, de veestapel die zij en haar man (oorspronkelijk landarbei-
der) hadden zien groeien door hun arbeidzaamheid en zuinigheid. Maar ook haar
kwellingen waren nog niet voorbij. Haar man werd bevolen zich naar de arres-
tantenwagen te begeven. Net buiten de deur zag hij als door een waas in de auto
politieman Pals uit Rinsnmageest zitten - toen moest hij weer terugkeren en
richtte zich het geweld tegen mevrouw Hoekstra.

Terwijl de Duitsers binnen met de mishandeling van Hoekstra bezig waren,
hadden de omsingelaars van de boerderij eenjongeman in het land ontdekt, die
ze dwongen zich aan hen over te geven. Het was de ongeveer twintigjarige Jood
Bertus, die eerst bij Hoekstra een schuilplaats had gevonden, later bij Binne
Kooistra. Hij had gehoopt ongezien te ontkomen, maar gegrepen zei hij een
zwerver te zijn. Hij werd naar de boerderij van Hoekstra gebracht, waar hij,
ondanks zware mishandelingen, deze lezing volhield. Toen de 'SD' daarna
mevrouw Hoekstra tot een bekentenis wilde dwingen, fluisterde Bertus aan
Hoekstra toe nimmer te zullen zeggen eerst bij hem ondergebracht te zijn. Dat
gaf Hoekstra een sterke stimulans, toen hij moest aanzien hoe zijn vrouwonder
handen werd genomen. Eerst probeerden de beulen haar te overreden. Ogen-
schijnlijk vriendschappelijk legden ze haar de hand op de schouder: beken nu
maar. Niets daarvan. Mevrouw Hoekstra deed voor haar man niet onder. Joden?
Wat waren dat voor mensen? Zij wist van niets. Toen werd haar bevolen:
bekennen, anders steken we de boerderij in brand en jij mag die niet verlaten.
Mevrouw Hoekstra wist van geen Joden ...
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