
'POLITIEKE GEVANGENEN'

En toen gebeurde het wonder. De hele bezettingsmacht vertrok van de
boerderij en liet het echtpaar Hoekstra achter.'!

*

Wanneer de 'SD' wist dat haar een leider van een illegale organisatie of een
medewerker die een verbindende functie had, in handen gevallen was, dan
werd steeds onmiddellijk met het verhoor begonnen: als zij spoedig' door-
sloegen', dan kon men talrijke andere leden op het spoor komen. Was de
'SD' via een Vi-Mann al diep in de betrokken groep gepenetreerd, dan waren
de verhoren minder urgent: het belangrijkste wist zij dan al. 'Gewone' leden
van wie aangenomen werd dat zij geen gegevens van wezenlijk belang aan
het dossier konden toevoegen, liet men vaak heel lang gevangen zitten voor-
dat zij voor de eerste keer verhoord werden - in de Cellenbarakken werd één
gevangene, verdacht van het lidmaatschap van de OD en van wapenbezit,
pas na honderd dagen voor het eerst verhoord (hij werd twee weken later
wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten).

Het wachten op zulk een eerste verhoor was voor velen een kwelling: zij
hoopten dat het zo spoedig mogelijk zou plaatsvinden en tegelijk dat het
nog zo lang mogelijk op zich zou laten wachten. In beide gevallen pijnigde
men zijn geheugen door zich telkens weer af te vragen welke bewijsmiddelen
voor de illegale activiteit de 'SD' mogelijkerwijs in handen gevallen waren.
Wat bij fouillering gevonden was, wist men, maar wat had de 'SD' ontdekt
bij de huiszoeking in de eigen woning of op het onderduikadres? Wat had
zij kunnen vinden ? Welke conclusies had zij daaruit wellicht getrokken?
Of was er een mogelijkheid, aan bezwarende gegevens een onschuldige
uitleg te geven van voldoende overtuigingskracht? Dan: wie van de makkers
uit het illegale werk waren óók gearresteerd? Wat wisten zij van wat men
zelf gedaan had? Zouden zij zwijgen? Menigeen ging er, niet ten onrechte,
van uit dat aan de 'SD' al veel bekend was nog voordat men gearresteerd
werd. Dat was vooral het geval wanneer uit de groep waartoe men behoorde,
de een na de ander opeens op geheimzinnige wijze verdwenen was. 'Ik kreeg
het gevoel', aldus Veterman, schrijvend over de fase waarin alle overige
topfiguren van de 'pilotenhulp' -groep 'Fiat Libertas' successievelijk gear-
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