WACHTEN OP VERHOOR

resteerd waren, ‘dat ergens een reusachtige stofzuiger lag opgesteld, die
geluidloos onze medewerkers binnen slokte.™

Hoe men op de verhoren, speciaal op de martelingen, zou reageren, wist
men tevoren niet. Aan Anne de Vries was het

‘geval bekend van een uitstekend illegaal werker die, om zichzelf te beproeven
en te harden, zich enige malen zeer gevoelig door een vriend heeft laten afran-
selen. Toen hij gevangengenomen werd, is hij na zware folteringen de dood
ingegaan, zonder een naam te noemen.

Zo zijn er ook verzetslieden geweest, die zich ’s nachts plotseling licten wekken
en zich dan scherp licten verhoren, om zich op dergelijke situaties in de gevan-
genis voor te bereiden’® —

zulk een ‘rollenspel’ (het is ook wel in de gevangenis opgevoerd wanneer men
met één of meer anderen in één cel gevangen zat) kon allereerst betrekking
hebben op de gegevens die op het persoonsbewijs vermeld stonden waarvan
men als illegaal werker gebruik maakte: men gaf zich bijvoorbeeld uit voor
een arbeider uit Zutfen (en men wist dat het pb ‘rondgezet’” was, d.w.z. dat
zich in het bevolkingsregister aldaar een met het pb corresponderende
persoonskaart en in de rijksinspectie van de bevolkingsregisters een corres-
ponderend ontvangstbewijs-persoonsbewijs bevonden) — maar kende men
nog de hoofdstraten in het centrum van Zutfen waarnaar wellicht onver-
hoeds gevraagd zou worden? De identiteit die men aangenomen had, moest
zo lang mogelijk beschermd worden. Mislukte dat, dan kwam het er op aan,
zich tijdens de verhoren intelligent en met grote tegenwoordigheid van
geest te blijven verdedigen tegen de Sachbearbeiter. Er waren onder die
Sachbearbeiter politiemannen die niet zo snugger waren, maar er waren er
ook die zich in het tiende verhoor nog precies herinnerden wat men in het
eerste gezegd had en op een eventuele tegenspraak onmiddellijk inhaakten.
De ‘gedachtenwereld tijdens een verhoor is’, schreef mr. D. Schortinghuis
(in juli ’43 gearresteerd als een van de medewerkers van de spionagegroep
Dienst-Wim),

‘de meest onwezenlijke wereld. Nergens staan feiten zo scherp tegenover elkaar,
nergens zijn zij zozeer van elkaar afhankelijk . . . De beslissing voor eigen leven
en voor dat van anderen moet in de tijd van seconden genomen worden. Tijdens

1E. N. Veterman: Keizersgracht 763. Een blauwboek (1946), p. 78. * Anne de Vries
in Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP (1951), dl. II, p. 145.
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