HET ‘PROTOKOLL

Bij het ondertekenen van het Protokol! werden menigmaal allerlei vormen
van pressie toegepast. Zo werd dc eerder gecitecrde Groninger OD’er, toen
zijn verhoren ten einde waren, midden in de nacht, om drie uur, gewekt.
‘Tk mocst’, schreef hij later,

‘direct meeckomen. Mijn Sachbearbeiter stond op de gang op me te wachten. In
looppas mocst ik onmiddellijk naar de z.g. verhoorkamer sncllen. In nache-
gewaad cn op één sok strompelde ik door de lange gang. Achter mij aan kwam
ecn Wachtmeister mct een revolver in de hand. Vlug, vlug, er was dringende haast
bij. De Wachtmeister dreigde te schieten. Het moest nég harder. Tk liep wat ik
kon. De man schreeuwde en brulde als ccn bezetene. Was dit werkelijkheid of
droomde ik ? Ik weet het niet. Ik raakte echter geheel van streek en draafde auto-
matisch verder. In de kamer werd mij een Protokoll getoond. Ik moest dat onder-
tekenen. Ik wilde even lezen en trilde van emotie. ‘Schrell, Mensch, schnell!’
Alles draaide mij, ik kon niet lezen. Het was onmogelijk. Een duw in de rug en
ik tekende! Ik voelde mij dronken. Totaal verbouwercerd! De Sachbearbeiter
zel zoiets als: ‘Ik heb de gehele nacht hieraan gewerkt, en wil nu slapen.” De
volgende dag zou onze zaak voor het Feldgericht worden gebracht.

Achteraf bleek dit echter een leugen te zijn. Pas tijden daarna begon het
proces.’

Het is ook wel voorgekomen (wij weten niet, hoe frequent) dat illegale
werkers die, als hun wel de tijd gegund was, het Protokoll te lezen, bezwaar
gemaakt hadden tegen bepaalde passages of het Protokoll als geheel hadden
verworpen (menigeen had grote moecite met het Duits waarin het stuk
gesteld was), met de revolver op de slaap gedwongen werden hun hand-
tekening te plaatsen. Daarna kon de Sachbearbeiter zich tevreden naar zijn
woning of zijn werkkamer begeven — de gevangene werd, menigmaal in
twijfel of hij wel juist gehandeld had, naar zijn cel teruggevoerd.

ontzetting: “Wij keken’, schreef Schortinghuis, een van de vele slachtoffers van van
der Waals, ‘recht in het absolute faillissement van onze levens.” (D. Schortinghuis:
‘De zaak Antonius van der Waals’ (14 jan. 1975), p. 6 (GC)). Wic de V-Mann ge-
weest was, werd uiteraard aan de gearresteerde illegale werkers niet onthuld: er
werd steeds gesuggereerd dat een hunner van meet af aan verraad gepleegd had. In
het geval van de Dienst-Wim werd de naam van de z.g. verrader ook aan illegale
werkers doorgegeven die nog in vrijheid waren. Zij waarschuwden Londen en het
gevolg was dat er, aldus Schortinghuis, ‘zelfs na de oorlog nog mensen waren die
dit geloofden.” Deze z.g. verrader kon tegen de hem dicp kwetsende verdenking
niet op: hij maakte in 46 een cinde aan zijn leven.

1E.D.: ‘Geconfronteerd met de dood’, p. 18.
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