
DE CELLENBARAKKEN

streeks diezelfde tijd werden uit de Cellenbarakken de gevangenen van het
Englandspiel mèt anderen van wie het bij uitstek onwenselijk was dat zij door
een invasie bevrijd zouden worden, overgebracht naar het deel van het
Grootseminarie te Haaren dat als nieuwe Poüzeigejangnis ingericht was; de
Cellenbarakken bleven in gebruik. Begin juni '44 werden, gelijk reeds ver-
meld, alle gevangenen die er zich bevonden, naar Vught overgebracht waar
zij, gelijk eveneens reeds vermeld, in het Polizeilager terechtkwam.en; spoedig
werden evenwel de Cellenbarakken met nieuwe gevangenen gevuld (op I3
augustus' 44 waren het er weer 946) en het gebouw is tot aan de bevrijding
Polizeigejángnis gebleven.
Al in de Deutsche Abteilung van de Strafgevangenis zijn talrijke Nederlandse

gevangenen bij hun verhoren ernstig mishandeld (men denke aan de Geuzen),
maar dat was geheel het werk van de Sicherheitspolizei - het regime in de
Abteilung als geheel was niet streng: de gevangenen mochten veel bezoek
ontvangen en werden dagelijks gelucht; vooral de Duitse bewaakster van
het gedeelte waarin de eerste vrouwelijke gevangenen opgesloten werden,
toonde zich zeer humaan: 'zij gaf van haar eigen brood en melk aan de
gevangenen'l- aldus de Nederlander die als beheerder van de bibliotheek
mocht optreden, J. ter Heide (sinds '24 hoofdonderwijzer in de Strafgevan-
genis). De mannelijke Duitse bewakers waren in die tijd, schijnt het, mili-
tairen en leden van de Ordnungspolizei. Naast hen was evenwel in het door
de Duitsers gevorderde deel van de Strafgevangenis ook nog Nederlands
gevangenispersoneel in dienst. Dat Nederlandse personeel werd in februari
'41 in het Polizeigefängnis-gedeelte door nieuw personeel dat uit Duitsland
afkomstig was, vervangen; 'de hel brak los', alduseenNederlandse gevangene.
'Voor alles wat hun niet beviel: schreeuwen, fluiten, overbodig bellen,
werd je afgerost. Dat ging èf met een gummiknuppel èf met twee zware
sleutelbossenwaarmee je in het gezicht werd gebokst ... Sonunigen werden
gewoon aan poeier geslagen.' Het gehele regime werd gewijzigd: 'pyama,
koffertje, scheergerei werden gewoonweg gestolen, het veertiendaags bad
werd afgeschaft. Het ergst was dat ook boeken en zelfs de Bijbel werden
verboden.f
Dat alles werd er natuurlijk niet beter op toen de Cellenbarakken als

Poüzeigejángnis in gebruik werden genomen. wel werd toen lectuur na
enige maanden weer toegestaan en ook betoonden de eerste twee SS-offi-
cieren die successievelijkals hoofd van de Polizeigejángnis optraden (van mei

I J. ter Heide in 'Oranjehotel', p. 254, 2 E. F. K. Michielsen: Tegen de vlagen van de
Oostenwind (1946), p. 259-60.
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