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POLITIEKE GEVANGENEN

lieten liggen. 'Twee cellen van ons af, het zal no. 17 geweest zijn, lag', aldus
een gevangene, 'een jonge man die ... in zijn buik geschoten (was) ...
Daar lag de arme te roepen aan de wachtmeester of er een dokter kon
komen. Ik herkende duidelijk de stem van wachtmeester Koekoek' (een
Nederlands personeelslid dus) 'die hem toesnauwde: 'Dan moet je meer
vreten!' Na een paar dagen was hij uit zijn lijden.'!
Veel personeelsleden, Duitse èn Nederlandse, waren bovendien corrupt:

zij stalen uit de voorraden voedsel die voor de gevangenen bestemd waren,
of eigenden zich het beste uit de Rode-Kruis-pakketten toe wanneer die niet
onmiddellijk bij de gevangenen rondgebracht werden. Het valt bepaald op
wanneer van één Deutsche Abteilung: de vrouwenafdeling in het Huis van
Bewaring II te Amsterdam, bericht wordt dat de bewaaksters 'zich in het
algemeen behoorlijk (gedroegen). Ze waren aardiger dan men van dit
Duitse personeel mocht verwachten' - maar ook hier was er één bewaakster,
een Fräulein Müller, die het de gevangenen zo lastig mogelijk maakte.ê
Het zijn maar weinig gegevens, al bij al, die wij hebben kunnen weer-

geven. Misschien mag dat geen verbazing wekken: hoe schokkend de indruk-
ken ook waren die talrijke politieke gevangenen in een Polizeigefängnis als de
Cellenbarakken opdeden, zij leken kleurloos en onbelangrijk toen de zoveel
traumatischer ervaringen die men in de concentratiekampen onderging,
er overheen schoven. Legt men alle herinneringen van gevangenen naast
elkaar, dan is er eigenlijk maar één aspect dat met betrekking tot de ge-
dragingen van de bewakers in de Polizeigejángnisse duidelijk naar voren
springt: dat de communisten, maar vooral de Joden, het in die gevangenissen
extra-zwaar te verduren kregen.
Ten aanzien van beide groepen was dit gevolg van de onophoudelijke

Duitse propaganda: 'Kommunismus' en 'Weltjudentum' waren van '33 af
afgeschilderd als de machten die het op Duitslands ondergang gemunt
hadden, en wel was de anti-communistische propaganda in de periode waarin
het tussen Berlijn en Moskou gesloten pact gold (van eind augustus '39 af
dus), in Duitsland en de bezette gebieden op de achtergrond gedrongen,
maar op de dag waarop Hitler de Sowjet-Unie overviel, 22 juni '41, werd
zij des te venijniger hervat. In de Cellenbarakken leidde dit er toe dat, zoals
de medio augustus '41 gearresteerde communist W. L. Harthoorn van zijn
celgenoot Stijkel vernam, de cornmunisten 'tot vóór een dag of tien' (tot
vóór begin augustus dus) 'haast iedere nacht door dronken SS' ers uit hun
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