
'POLITIEKE GEVANGENEN'

wanneer een bepaalde fatsoenlijke Wachtmeister geen dienst had) tot "[uden-
sport' :

'Cel na cel werd dan geopend, de ene gevangene na de andere eruit gesleept,
om met hardlopen, over stoelen of banken springen, dansen en andere vermoei-
ende lichaamsbewegingen de kwelgeesten te vermaken. Dikwijls nam de voor-
stelling, die steeds met slaan en schoppen gepaard ging, eerst een einde, als de
slachtoffers het bewustzijn verloren hadden. En de cellen waren zó gehorig, dat
zij, die daarin achtergebleven waren, precies konden horen, wat op de gangen
gebeurde.

Op een avond hadden enige dronken Wachtmeister een orthodoxe oude man
tot speelgoed gekozen. Ze wilden hem dwingen te roepen: '0, Mozes, hilf mir.
Lieber Gatt Jehovah, steh' mir bei!' Hij weigerde. Hij wilde niet als middel tot
bespotting van zijn geloof dienen. Wij hoorden het kletsen van de slagen op het
naakte vlees, het klepperen van de blote voeten op de koude stenen, als hij moest
hardlopen. Hij bleef standvastig. Toen ik hem de volgende dag bij het luchten
zag, was hij onherkenbaar door de vele wonden in zijn gezicht, dat niet verbon-
den was.'!

Eind '4-2-begin '43 werden Joodse gevangenen voorts, aldus H. W. B.
Wefers Bettink (drie maanden in de Cellenbarakken vastgehouden wegens
hulp aan Joodse onderduikers), 'met stokslagen en vloeken gedwongen, de
meest weerzinwekkende handelingen te verrichten, zoals het met de handen
opvegen van een op de gang omgevallen 'tonnetje'i'" Sadistischer nog:
W. Schouten, 30 november '42 de Cellenbarakken binnengebracht, ook al
wegens hulp aan Joodse onderduikers, zag er persoonlijk, 'dat Schweiger
Joden, die daar gevangen zaten, de urine en faecaliën die op de grond waren
gemorst, met hun tong liet oplikken." Van februari' 43 af werd Jacob Wolf
die, verdacht van illegaal werk, in de Cellenbarakken terechtgekomen en
er corveeër geworden was, door de eerdergenoemde Wachtmeister Weicke,
aldus Wolfs eigen relaas,

'dagelijks mishandeld. Ook trok Weicke mij, omdat ik Jood was en alzo niet
geschoren mocht worden, aan mijn baard en draaide die dan in zijn hand om.

1 Leo Vos: Het fluitje, (z.j.), p. 17. 2 H. W. B. Wefers Bettink in 'Oranjehotel',
p.121. 3 P.v. inz. de Cellenbarakken, p. I (getuigeW. Schouten). Dat moet meer
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