‘DE BLONDE ENGEL’
helpen van Joden, zijn reactie. ‘Dirk, jong’ (dat was zijn cclgenoot),

‘kijk cens. In ademloze verbazing, met zenuwachtige vingers, maakten we de
haakjes los. Voor onze ogen stapelde zich een voor hier ongekende hoeveclheid
‘verfijnd’ buitenwereld-cten op. Paling, jam, bonbons, borstplaat, bouillon-
blokjes, kocken en koekjes, teveel om allemaal op te nocmen. Hoc was dit
mogelijk? Tranen welden op ... Op de buitenkant van de papieren zak stond
duidelijk: ‘Kerstgroet’. Daarboven een rood kruis. Ziezo, dat was nu het eerste
tcken van die goeie, beste buitenwereld. O, Rode Kruis, wat cen prachtinstelling !
... Dit wat we nu voor ons hadden, was klaargemaakt en gegeven door mensen
die het nict persoonlijk konden geven, die niet bedankt konden worden en die
nict de blijheid van onze dankbare gezichten konden lezen.™

Dat laatste bleef niet zo, want van de lente van ’43 af verscheen cen mede-
werkster van het Rode Kruis in het uniform van die organisatic in ver-
scheidene Deutsche Abteilungen van Nederlandse inrichtingen, in de regel
eens in de veertien dagen, maar soms nog frequenter, om er persoonlijk,
van cel tot cel gaande (natuurlijk steeds met een Duitser er bij), pakketten
uit te reiken. Haar naam werd van gevangene tot gevangene doorgegeven:
mevrouw van Overeem. Een Amsterdamse illegale werker, F. A. Stroethoff
ir., die in de lente van ’44 gevangen zat in het Huis van Bewaring Il te Ams-
terdam, gaf kort na de bevrijding aldus weer wat zich rond een van haar
bezoeken in zijn cel afgespeeld had:

¢ “Vandaag krijgen we vrouwenvisite’, aldus Jan, ‘cn dan moeten we ons van
onze beste zijde laten zien! Heb ik het even getroffen’, gaat Jan voort, ‘het is
vandaag Rode-Kruis-dag !’

Zc wordt mij als een heilige getekend. ‘Als je haar ogen zict’, aldus Jan, ‘en de
wijze waarop die ogen je bemoedigen, dan heb je voor de hele dag genoeg. Al zou
je nou de grootste boef wezen, dan zou je dat mens nooit kwaad kunnen doen.
Ze mag niks zeggen, want de Kommandant loopt altijd vlak achter haar. Maar ze
is een engel, die mevrouw van Overeem.’

... We maken toilet. Jan grijpt naar zijn zakkammetje en Zijpe trekt zijn
colbertje aan. Ik trek mijn das recht, maar met dat al hebben we met onze snel-
grociende baarden toch een zeker minderwaardigheidsgevoel. Onze deur gaat
open. Mevrouw van Overeem, in het costuum van het Rode Kruis, schrijdt met
een allerinnemendste, even beminnclijke als bemoedigende glimlach, langs onze

! De Beaufort is op I juli ’43 uit de zickenafdeling van de Cellenbarakken ontsnapt.
Hij werd in september 44 lid van een sabotagegroep van de Binnenlandse Strijd-
krachten en is in februari ’4s, toen hij herkend was, bij zijn vlucht uit een raam
gevallen cn dodelijk gewond. 2 B. Ph. de Beaufort: Kerstmis in Scheveningen

(1945), p- 34.
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