‘POLITIEKE GEVANGENEN’

cel. We krijgen ieder een grote zak. En een zak per cel toe! Wij zeggen als
kinderen die beweldadigd zijn: ‘Dank u wel, mevrouw!” Onze gevangenis-engel
knikt minzaam terug: ‘Goedendag, heren!” Achter haar ontwaren we de Duitse
commandant met een SS-officier. Donkere vlekken op dit zonnige schilderdj!
Dan wordt de deur weer gesloten en meen ik in Jans ogen een traan te bespeuren.
We gaan nazien wat we gekregen hebben. Tien gesmeerde, merendeels belegde
boterhammen, een stuk worst, een pakje kleine visjes, wat zout, een onsje suiker,
een paar bonbonnetjes, een half ontbijtkoekje™ -

kostelijke gaven waren het. In menige gevangenis werd mevrouw van
Overeem als ‘de Blonde Engel’ (of ‘de Witte Engel’) aangeduid.

Ook tot de Cellenbarakken werd mevrouw van Overeem toegelaten;
van de lente van 43 af kregen de gevangenen er eens in de veertien dagen,
soms eens in de week, een Rode-Kruis-pakket uitgereikt waarin het hoofd-
bestanddeel steeds gevormd werd door een flink aantal dik besmeerde en
goed belegde boterhammen; daarnaast zaten er in de pakketten van tijd tot
tijd zuurtjes, pepermunt, suikerklontjes, pakjes smeerkaas, koeken, appelen,
croquetjes en Haagse hopjes ~ onze opsomming is niet volledig. Met Pasen
"44 kregen de gevangenen in de Cellenbarakken bovendien een extra-pakket:
‘zes vette palingen, een halve ontbijtkoek, vier appels, een sinaasappel en
zelfs een ei.’®

Gevangenen die in verafgelegen delen deslands gevangen zaten, bemerkten
dat men hen al evenmin vergat. In de gevangenis te Maastricht werden van
september 43 af elke twee weken ca. 400 Rode-Kruis-pakketten uitgereikt
aan de aldaar opgesloten illegale werkers en in Groningen werden eerst
pakketten zonder nadere aanduiding rondgedeeld, later cens in de veertien
dagen Rode-Kruis-pakketten—‘één dezer pakketten (om een staaltje te geveny),
het Paaspakket, bevatte 14 sneden brood, besmeerd met dik boter en belegd
met kaas, worst of roggebrood; 2 dikke plakken kruidkoek; 1 beker met
jam; 1 ei; 1 zakje met suikerwerk. En dit was’, aldus het gedenkboek der
Groninger illegaliteit, ‘doorgaans de samenstelling der verstrekte pakketten.’

Eén gevangenis was er slechts waar de gevangenen van hulp in de vorm
van Rode-Kruis-pakketten in de regel verstoken bleven: de Kriegswehr-

LF. A. Stroethoff jr.: Ik zat achter de tralies, p. 21, 25. 2 ‘Oranjehotel’, p. 221.
3 Vereniging van Groninger Oud-Illegale Werkers: Hoe Groningen streed (z.j.),

p- 37

276



