‘K RIEGSWEHRMACHTGEFANGNIS’

machtgefingnis te Utrecht. Daar zag men mevrouw van Overeem slechts
tweemaal verschijnen. Hoe de omstandigheden in de Kriegswehrmacht-
gefingnis waren zolang deze zich in de Strafgevangenis te Scheveningen
bevond, weten wij niet, maar wij veronderstellen dat zij niet wezenlijk
verschild hebben van die welke de politieke gevangenen aantroffen toen de
Kriegswehrmachtgefingnis in juni '42 naar het Huis van Bewaring aan de
Gansstraat te Utrecht verplaatst was: de Duitse directeur en het Duitse
personeel verhuisden namelijk mee en er valt niet in te zien waarom zij in
Scheveningen een ander regime gevoerd zouden hebben dan in Utrecht.
Dat regime was voor de gevangenen heel wat gunstiger dan dat in de Cellen-
barakken — Bakels, die uit de Cellenbarakken via het kamp Amersfoort in de
Kriegswehrmaclitgefingnis terechtkwam, schrijft over ‘een hemelsbreed ver-
schil’:

‘De commandant was een Hauptmann, . . . de bewakers waren soldaten die,
blijkens hun mededelingen en uiterlijk voorkomen, wegens opgelopen fysicke
en, denk ik, vooral psychische verwondingen een tijd geen frontdienst hoefden
te doen maar het makke baantje van gevangenisbewaarder toebedeeld hadden
gekregen. Dit betekende een totaal andere sfeer. Daarbij kwam dat de Duitse
autoriteit een deel van het gewone Hollandse gevangenispersoneel in dienst had
gehouden. Dit personeel was niet alleen volledig op de hand van de gevangenen
maar aarzelde niet hun allerlet diensten te verlenen, waaronder het smokkelen
van berichten uit en in de gevangenis. Zelfs is men behulpzaam geweest bjj
ontvluchtingspogingen.

... De verzorging in Utrecht was, de omstandigheden in aanmerking geno-
men, bepaald goed. Onze haren mochten groeien. Wij mochten ons enkele
malen per week scheren (de mesjes werden verstrekt en na gebruik ingenomen, uit
veiligheidsoverwegingen). Eenmaal per weck werd gebaad. Het voedsel was
weinig maar redelijk. Wie, zoals mijn celgenoten en ik, voor de gevangenis-
keuken groenten moesten (mochten) schoonmaken, kregen als loon extra eten.
Er was een bibliotheek. Er was een Sanitdtsgefreiter die . . . ontboden kon worden
voor kleine medische hulp. Er was zelfs nu en dan een tandarts. Maar veel
belangrijker was dat er contact met ‘thuis’ mogelijk bleek. Op gezette tijden
mochten brieven worden geschreven en ontvangen — een onnozele bezigheid
overigens voor wie illegaal correspondeerden. Bovendien mochten ons pakjes
en schoon goed worden gezonden’ —

voedselpakketten van thuis werden dus toegelaten. Wij nemen aan dat dat
een eerste reden was waarom het uitreiken van Rode-Kruis-pakketten zo
zelden goedgevonden werd — een tweede kan gelegen hebben in het feit

1 F. B. Bakels: Nacht-und-Nebel, p. 94.
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