
'POLITIEKE GEVANGENEN'

dat de Wehrmacht zich van regelingen die de Sicherheitspolizei getroffen had,
bij voorkeur niets aantrok.

Bakels vervolgt:

'Wij hadden weer namen in plaats van nummers en genoten weer enig respect.
De commandant was een redelijk geschikte man. Het gebouw, zo uit 1870,
was behoorlijk verwarmd en verlicht, de bewaking was nogal goedaardig, er
mocht veel,je kreeg te lezen."

Wij achten Bakels' beschrijving mede daarom van betekenis omdat hij
in de Kriegswehrmachtgejángnis niet voortdurend in een cel opgesloten zat
(per cel zaten er meestal vijf of zes personen); hij was namelijk 'door pro-
tectie (wat begon je zonder protectie?)' tot hulpje van de Sanitátsgejreiter
benoemd: 'een prachtige baan, te vergelijken met vice-voorzitter van de
Raad van State. Ik kon vrij rondlopen in de hele gevangenis.f

Het Nederlandse gevangenispersoneel dat in dienst was gehouden, was
het personeel van de keuken en van de wasserij. Verschillenden hunner bewe-
zen de gevangenen 'onschatbare diensten' (Bakels)": zij smokkelden hun
extra-sigaretten en lucifers toe zodat de gevangenen des avonds en des
nachts elandestien konden roken, en vooral: zij fungeerden als boodschappers
tussen de gevangenen onderling en tussen de gevangenen en hun familie-
leden. Het schijnt dat dit na juli' 43 (Bakels werd in die maand als Nacht-und-
Nebel-gevangene naar het concentratiekamp Natzweiier afgevoerd) ontdekt
is, althans: A. S. M. van Schendel, de begin september '43 gearresteerde
chef-marconist van de OD die in juni' 44 uit de 'SD' -gevangenis te Haaren
naar de Kriegswehrmachtgefängnis overgebracht werd, trof er nog maar één
Nederlands personeelslid aan: de badmeester, 'een prachtkerel' -

'Voor mij en mijn vrienden heeft hij onmiddellijk de respectieve vrouwen
ingelicht. Hij liet me mijn tabak houden om inmijn cel te kunnen roken ... Ik
kreeg iedere week bij het baden een tiental lucifers (van hem), een weelde die een
niet-gevangene nooit kan beseffen. Mijn grootste en eeuwige dank heeft hij ver-
diend met wat hij voor mij als Katholiek heeft gedaan. Hijzelf was eveneens
Katholiek. Toen hij hoorde dat ook ik wel ter dood zou worden veroordeeld,
heeft hij viermaal een gewijde H. Hostie voor mij naar binnen gesmokkeld en
daaraan dankte ik de grote rust en de volkomen overgave in de dagen na mijn
doodvonnis."
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