
'POLITIEKE GEVANGENEN'

aan dat er van de genoemde datum tot 12 april' 44 (latere gegevens ontbreken)
2837 gevangenen in Haaren ingeschreven zijn - de Polizeigefängnis zal in
totaal, zo vermoeden wij, ruim drieduizend gevangenen geteld hebben.
'In vergelijking met Scheveningen', aldus ds. mr. F. C. M. Boenders,

hervormd predikant te Oss, die in augustus-september '42 zes weken in
Haaren en vervolgens negen maanden in de Cellenbarakken opgesloten zat,
'was Haaren een paradijs. Er werd niet geslagen.' Wel waren er onder de
bewakers 'enkele bruten', maar de overigen behoorden tot 'de besten en de
menselijksten' onder de 'SD'-ers. Van belang was ook dat het gevangenen-
hulppersoneel: cornmunisten, hoofdzakelijk uit Amsterdam, die men uit het
concentratiekamp Amersfoort naar Haaren (en Gestel) overgebracht had,
'allen', aldus ds. Boenders, 'keurige mensen waren en dat zij veel gedaan
hebben om het lot van de gevangenen te verzachten.'!

Het eten dat aan de gevangenen in Haaren verstrekt werd, was, hoewel
wat vetarm, voldoende. Verder waren er een goede wasserij en een welvoor-
ziene bibliotheek. Ook waren de cellen comfortabel. De Duitse bewakers
(zij wisten hoe het in andere gevangenissen toeging, om van de coneen-
tratiekampen te zwijgen) plachten van Haaren te spreken als van 'das Sana-
torium' en de term 'sanatorium' werd volgens de geheime agent J. GrÜl1
ook door' de meer sportieven' onder de Nederlandse gevangenen gebruikt,"
In zoverre geschiedde dat terecht dat gevangenen die uit andere 'SD'-
gevangenissen verzwakt en uit Amersfoort en Vught uitgehongerd Haaren
binnengevoerd werden, daar weer op krachten kwamen. Niet alleen door
het 'officiële' gevangenis-eten: Rode-Kruis-pakketten mochten ook Haaren
binnengebracht worden. In de vijf maanden waarin zich op de lagere ver-
diepingen van het Grootseminarie honderden gijzelaars bevonden, konden
dezen er bovendien voor zorgen dat de politieke gevangenen op de boven-
verdieping veel bijvoeding kregen (de gijzelaars ontvingen immers een
overvloed aan hulp van buiten) en toen er, na januari '43, nog maar enkele
gijzelaars in Haaren over waren, stond de Kommandant toe dat die bijvoeding
(om daar vóór januari '43 verlof toe te krijgen, hadden de gijzelaars enkele
Duitsers moeten omkopen, met 'vitamine c': flessen cognac) voortgezet
werd. Enkele berichten naar de buitenwereld waren toen voldoende om die
paar overgebleven gijzelaars in staat te stellen, per dag tot 300 kg levens-
middelen onder de politieke gevangenen te laten uitdelen. Begin '43 waren
er in Haaren ca. duizend van die gevangenen.

1 F. C. M. Boenders in Grootseminarie Haaren: Domklok (maart 1946), p. 15-16.
2 'Brutus' (ps. van]. Grün): Ik wasgeheim agent,p. 108.
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