
'POLITIEKE GEVANGENEN'

Vooral aanvankelijk, d.w.z. voordat zich enige aanpassing aan het nieuwe
bestaan kon gaan aftekenen, was die gescheidenheid voor talrijke politieke
gevangenen bijzonder moeilijk te verdragen, vooralook voor diegenen
onder hen die niet of nauwelijks afscheid hadden kunnen nemen van hun
vrouwen kinderen. 'Alle liefde in mij', schreeflater W. van de Poll, eind
april' 43 in Haarlem gearresteerd wegens hulp aan Joodse onderduikers en
opgesloten in het Amsterdamse Huis van Bewaring, 'stroomde weg, naar
huis, naar wat ik daar achterliet' (zijn vrouwen één kind) -

'Ik voelde mij leegstromen, zó leeg, dat het mij aandeed als een ontzettende
benauwdheid, niet bij machte om de stroom te stuiten. Ik vocht tegen mijn
verdriet, beet in de deken om toch geen geluid te geven en viel eindelijk uitgeput
in slaap. Ach, alsmen vrij is, vrij om het leven te leven, te gaan waarheen men
wil, beseft men niet wat het zeggen wil dat alleste missen! Het is immers dwaas-
heid, zo tegennatuurlijk, deze kerkering van een mens uit het volst van zijn
leven. Een krankzinnige gedachte, gesproten uit het brein van een Godloos
geslacht! 0, gruwelijke ontzetting, zich te bevinden tijdens het 'luchten' in de
ijzeren kooi van duimdikke tralies ... Geen mes, schaartje, bretels of dergelijke
hadden we mogen behouden. In de kooi was in elk geval een gelegenheid, zich
de nagels te slijpen aan de stenen muur.
Hier in de cel, de eerste paar weken, onderging ik mijn felste leed. Ik zat nog

met mijn volle bewustzijn en gedachten thuis, nog geheel verweven met het
geluk van ons samenzijn, ons huwelijk. Ik gevoelde, dat voor mij maar één moge-
lijkheid was om in deze toestand verder te leven, n.l. mij geestelijk los te maken
uit dit verband. Ons gemeenschapsleven moest uiteengerukt worden tot het
leven van afzonderlijk individu. Mijn zorg en liefde voor het kind vervloeide
in het niet! Ik staarde in een gruwzame leegte. Het leed van de eerste weken kan
ik niet beschrijven. Verergerd door het besef, dat de weerspiegeling zich thuis
afspeelde in het hart van mijn vrouw, waarin ik voelde hetzelfde leed van deze
felle scheuring. En het scheurde! Mijn bewustzijn sleet weg tot een stille verdoe-
zeling.' 1

De drukte, de bezigheid van het gewone leven en van de illegale activiteit
waren weggevallen. Men zat opgesloten in een cel waarin het meestal stonk
en die steeds bedompt was - een bedomptheid waaronder vooral diegenen
leden die door hun werk gewend waren aan een bestaan in de frisse buiten-
lucht. Men had, zo leek het aanvankelijk, niets meer te doen. 'Ik zit hier nog
geen 10 minuten', kraste een gevangene in de Cellenbarakken op de muur
van zijn cel, 'en verveel mij al dood_'2 Daartegenover ds. B. J. Ader, her-

1W. van de Poll: 'Herinneringen uit mijn gevangenschap' (z.j.), p. 2-3 (GC).
2 'Oranjehotel', p. 71.
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