
'POLITIEKE GEVANGENEN'

Er was een overvloed aan tijd om na te denken, maar doordat dat nadenken
in eenzaamheid geschieden moest en niet van de buitenwereld uit gevoed
werd, ontaardde het licht in piekeren en een mechanisch herhalen van steeds
dezelfde gedachtengangen. Die hadden vooral betrekking op het illegale
werk en op de verhoren (zou men er bestand tegen zijn ?), maar daarnaast
kwamen bij sommigen telkens dezelfde schuldgevoelens naar boven met
betrekking tot fouten die zij, zo meenden zij, in hun leven (zou het hun
gelaten worden?) begaan hadden. 'Was ik wel een goede huisvader geweest',
vroeg de reeds enkele malen geciteerde Groninger OD' er (getrouwd, twee
kinderen) zich af -

'Als ik terug mocht keren, zou ik ze verwennen, Ze mochten het mooiste uit-
zoeken wat zewilden hebben. De oudste een fiets.En dejongste een bokkewagen
met een bok. En m'n vrouw, die veel van bloemen houdt, zou ik overladen met
bloemen. Nu pas wist ik, wat ik miste. En hoeveel ik tekortgeschoten was!
Eén geval, reeds lang geleden, herinnerde ik me duidelijk. Eens had ik mijn
oudste zoon in boosheid de tuin ingestuurd. Hij was héél ondeugend geweest.
Ik was woedend. Hij moest een strenge straf hebben. Het was bitter koud. Er lag
sneeuw. Het ventje ging huilend naar buiten; hij struikelde en bleef huilend in de
sneeuw liggen. Mijn vrouw bracht de jongen weer binnen, Ik wist wel, dat het
helemaal zo erg niet geweest was. En dat het ventje zich er wel niets van zou
herinneren. Maar toch moest ik dat schrijven. Ik beloofde hem alles. Eigen-
aardig, maar waarom moest ik juist nu steeds aan deze dingen denken? Even
voordat ik gearresteerd werd, hadden de jongens Olll een hond gevraagd. Toen
gÎIlg het niet, maar nu ... Ik schreef dat de jongens een hondje moesten hebben.
Ik beloofde alles, alles.

. . . Later hoorde ik van mijn medegevangenen, dat het hun net zo ging.
Waren wij danjuist zulke slechte vaders geweest? In de eenzaamheid zieje de
fouten en dan wi! je ze zo graag goedmaken !'1

Veler stemming was uitermate labiel: dagen van rotsvast vertrouwen
konden gevolgd worden door dagen van de diepste wanhoop en verlaten-
heid. Treffend werd die labiliteit door [oop Westerweel (wiens illegale werk
wij in deel 6, hoofdstuk 4, in de paragraaf 'Hulp aan Joden' beschreven)
uitgedrukt in een brief die hij na zijn arrestatie in maart '44 uit de bunker
van het concentratiekamp Vught naar buiten wist te smokkelen:

'Zondag, maandag en dinsdag waren zo gelukkig. Er was werkelijk helemaal
geen cel, alleen maar ruimte, wijdheid. En ik heb zo ontzaglijk veel gelezen ...

1E. D.: 'Geconfronteerd met de dood', p. 22.


