
LABIELE STEMMING

Marietje en Jaap weten wel hoe ik in zulke tijden in bijbelteksten denk. Nu was
het: 'Die in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is, die zalovernachten in de
schaduw des Almachtigen'. Zo'n breed, echt Oosters woord: daar hoort een
koraal bij of nog beter het ruisen van de zee.

Maar ja, lieve mensen, zoiets is de mensen maar één keer gegeven. Met de
ingezette taktiek van woensdag kwam vanzelfsprekend de omkeer. Ik speel nu
drie-en-een-halve dag de zieke, hiervan heb ik twee dagen gevast. Ik ben van
mijn berg af, en ben a zo menselijk, in Gethsemané. Daar vouw ik ook mijn
handen en soms kerm ik het uit: 'Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij-
gaan', en aan de overgegevenheid van: 'Niet mijn wil maar de Uwe geschiede',
ben ik nog lang niet toe. Wat denkt de mens dan niet al? Hoe dat allemaal zo
gelopen is en wat je verkeerd gedaan hebt - dat je toch maar uit de trein had
moeten springen - en dat je je toch zo ver hebt laten krijgen om stomme ver-
klaringen af te leggen - dat je er uit wilt - maar dat je het zelf wilt doen; je
vrienden mogen voor jou niets wagen. Het is zo al erg genoeg - en dan bedenk je
honderd manieren, die je meteen weer verwerpt ook, natuurlijk, en dat je vrouw
en kinderen en vrienden hebt en dat je leven wilt, verdomme. Zo gaat het. Och,
ik ben maar zo'n heel gewoon mens, jullie mogen me nooit idealiseren. Deze
bittere dagen moet ik door. Als het tenslotte toch naar het laatste moet, och lieve
vrienden, dat weet ik zeker, dan zal ik heengaan als een man. Dat is ook het moei-
lijkste niet, maar wat daar tussen ligt: de weg van Gethsemané naar Golgotha.
Misschien is het maar een paar weken, maar wie zou er te licht over denken ?'1

Natuurlijk moet bij deze brief overwogen worden dat [oop Westerweel,
wetend wat de 'SD' van hem wist, het terecht voor waarschijnlijk hield dat
hij voor een vuurpeloton geplaatst zou worden -lang niet alle gearresteerde
illegale werkers behoefden voor executie bevreesd te zijn. Bange voorge-
voelens hadden, bij tijd en wijle, nagenoeg allen: zo er al geen doodvonnis
viel, dan kon men toch tot langdurige gevangenisstraf veroordeeld worden
of naar een concentratiekamp gezonden. Hoe lang die voorgevoelens duur-
den en hoe sterk ze waren, hing van de aard van de betrokkene af Er waren
er die, ook als zij voor een doodvonnis niet of niet langer bevreesd hoefden te
zijn, er toch van overtuigd waren dat zij het einde van de oorlog niet zouden
halen. Zo Wiardi Beckman die in de Cellenbarakken eind november '42
via een gat in de muur aan een medegevangene snikkend het laatste vers van
'Het verlaten landhuis', een gedicht van Geerten Gossaert (F. C. Gerretson),
opzei:

1 Brief, z.d., van joop Westerweel aan zijn medewerkers 111 de illegaliteit (Doe
l-r88S A, a-rl.
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