
'POLITIEKE GEVANGENEN'

hoed in mijn cel; die hoed werd dagelijks geborsteld met honderd streken, een
ritueel dat alweer acht minuten opbracht."

Omgekeerd kon het constante samenzijn met anderen (Bakels consta-
teerde het al) óók als kwellend ervaren worden. Eerder wezen wij er op dat
in de Cellenbarakken de gevangenen eind' 43 gemiddeld misschien wel met
zijn vijven in één cel zaten. Eind '41 zat men overigens in de Deutsche
Abteilung van het Huis van Bewaring II te Amsterdam al met zijn achten in
één cel. Dat hier tal van praktische moeilijkheden uit voortvloeiden, behoeft
geen betoog (vijf of acht man betekende bijvoorbeeld niet dat er vijf of acht
matrassen waren), maar daarnaast was er het probleem van de onderlinge
aanpassing. Zij vormde vaak een te zware opgave. Bij Bakels bijvoorbeeld
werd op zekere dag in de Cellenbarakken een zedenmisdadiger opgesloten:

'Ik weet niet hoe hij in het Oranjehotel terechtkwam. Ik weet wel dat hij
werd verdacht van ontucht met jongens; daarover sprak hij mij met terughou-
dendheid. Vrijmoediger - en uitvoeriger - deed hij mij verslag van zijn verrich-
tingen met vrouwen; blijkbaar beoefende hij het gemengd bedrijf. Nu en dan
brak zijn geilheid zich baan in reeksen obsceniteiten, met hese stem beschreven;
wat voor vrouwen hij versierde en op welke manieren, en waarnaar hij nu in de
cel het meest verlangde. Sadisme was hem lang niet vreemd. Hij schilderde mij
de in hem oprijzende fantasieën zo schaamteloos dat de copulaties haast zichtbaar
werden; zijn woorden dreven op een speekselvloed naar buiten. Na enkele
dagen werd hij weggehaald; ik heb hem nooit weergezien.'>

Dit was een nogal extreem geval. Maar ook waar 'gewone' gevangenen
in één cel zaten, bleven moeilijkheden soms niet uit. Soms of vaak? Wij
weten het niet. Het is de moeite waard, notaris Abma te citeren die, gelijk
reeds vermeld, een jaar in de Cellenbarakk:en opgesloten was. 'Telkens
wanneer ik', schreef hij,

'nadenk over het feit dat mensen van verschillende stand, ontwikkeling, leeftijd
en geloof, die elkaar te voren nimmer hadden gezien, dag en nacht in één cel
verkeerden, sta ik versteld over het geduld, waarmede zij elkaar verdroegen en
dat terwijl zij dikwijls onder hoogspanning leefden. Natuurlijk waren zij soms
prikkelbaar en natuurlijk kwamen er ruzies voor. Ruzies zijn als fuiken, waar
men ongemerkt in terecht komt. Zo kregen mijn buren eens woorden over de
juiste betekenis van: 'Koffie verkeerd'. De een verweet de ander: Je bent knap
eigenwijs', waarop de laatste terugkaatste: 'Dan kunnen wij elkander de hand

1 A.v., p. 166. > A.v., p. 41.
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