
'POLITIEKE GEVANGENEN'

gevangenen ervaren, en ervaren als een zegen, maar het komt ons voor dat
die kameraadschap onder vrouwelijke politieke gevangenen sterker was,
primitiever, 'totaler'. Juist die kameraadschap had men zo bitter nodig.
Ze maakte de moeilijkheden waarin men zich bevond, niet kleiner - ze
maakte ze wèl gemakkelijker te verdragen en droeg aldus bij tot het behoud
of het herstel van het psychisch evenwicht.

*

Tenzij hij geen enkele neiging tot introspectie had, werd de gevangene in
zijn cel in de eerste plaats geconfronteerd met zijn eigen persoonlijkheid.
Voor degenen die Einzelhaft hadden, gold dat in versterkte mate. Wat men
getracht, verricht, bereikt had, behoorde tot het verleden, men was, schreef
Grün, 'alléén met zichzelf, barrevoets en naakt.'l 'De stilte van een cel', zo
Henri Cappetti, de illegale werker uit Ulft,

'werkt als een machtige retraite. Zij spoelt je weg, onweerstaanbaar, van de
rumoerige kusten van het alledaagse leven en doet je tenslotte feilloos landen op
de naakte kleine rots van je eigen ziel. En dan is men alleen, heel alleen op een
verlaten eiland ... alleen, met God. Om je heen de onverbiddelijke stilte van de
ruisende zee. Een terug is er niet meer en aan de stormen moet men onafgebroken
weerstand bieden. Wanneer men zo op de drempel van het leven staat, dan
wendt men steeds het hoofd naar achteren, dan is slechtsde terugblik op dat wat
voorbij is, onherroepelijk voorbij, de ijle band tussen het benauwde heden en het
verre verleden. Zelfbedrog is onder zulke barre omstandigheden totaal onmo-
gelijk. Men staat als het ware met een volkomen naakte ziel tegenover de spiegel
van zijn geweten. Een meedogenloze spiegel! Wat is men, daarin gezien, ont-
stellend schamel en totaalontdaan van franjes en opsmuk! Aldus geconfronteerd
met het beeld van je eigen innerlijkste wezen, de meest genadeloze ontmaskering
der ziel gadeslaand, noteert men onbarmhartig alle rimpels en plooien. In een
mistige onafzienbare reeks trekken alle zonden, alle fouten, alle daden die beter
gedaan hadden kunnen worden, aan het geestesoog voorbij.
Gezeten aan mijn tafeltje, het hoofd in de handen, heb ik mij op een gegeven

ogenblik ernstig afgevraagd: 'Waarom benje hier?' Uit het antwoord op deze
vraag, dat ik zonder veel moeite zelf kon vinden, heb ik gedurende elf maanden
gevangenschap kracht geput. Het was de heilige overtuiging aan de goede kant
gestreden te hebben tot de uiterste eonsequentie toe."

1 'Brutus' (Ps.van]. Grün): Ik was geheim agent, p. 93. 'H. Cappetti in Oorlog over
ons dorp, p. 42-43.


