
VLUCHT IN DE FANTASIE

Inderdaad, de bezinning op het illegale werk dat men ter hand genomen
had, schonk velen kracht, Had men zich dan eenmaal op het gevangenis-
bestaan ingesteld, dan kon van de regelmaat rust uitgaan. De cel kon, zo
formuleerde een gevangene van de Cellenbarakken het (hij kraste het in
de muur), 'vliegbasis voor onbegrensde gedachtenvluchten' worden. Het
'dagdromen' was volgens mr. C. van Rij, begin '41 gearresteerd wegens
zijn steun aan het 'eerste' Vrij Nederland, 'een middel tot innerlijk verzet':

'De een .. stelde zich tot in de kleinste details een wekenlange zeiltocht op de
Friesemeren voor. Hij leefde dag in dag uit op zijn boot, hij zag die om en onder
zich, en boven zich het zeil met elk touwtje en elk spatje. En de oevers en de
wijde ruimte! Een ander, die gestraft was met vier weken donkere cel en daarna
nog eens zes weken niet luchten, niet werken en niet lezen, bouwde zich in
Canada een volkomen autarkische huishouding op. Hij timmerde iedere dag
aan zijn huis, van kelder tot zolder, hij koos de kleur van de verf en het behang,
maakte bijgebouwen voor vee, houtopslag en bakkerij, hield zijn schapen voor
de wol, schoor deze en maakte zijn eigen kleden, dekens en kleren. Tot het hem
een ogenblik niet meer duidelijk was wat hij beleefd had en wat niet, wat droom
en wat werkelijkheid was, tot hij dus tijdloos ging leven, en verleden, heden en
toekomst in één vlak ging zien - toen zette hij zijn dromen stop en ging psalmen
zingen en gezangen.'?

Een reserve-kapitein, J. Werkman, gearresteerd als lid van de Oranje-
wacht, vulde zijn ochtend door 'met de hele compie' een mars te maken:

'precies dezelfde wegen volgen als vroeger ... En merkwaardig hoe goed je
alleswist. Elk gedeelte van de route had je beter opgenomen dan ooit vermoed
werd. Je wist precies, waar de rust gehouden werd, je herinnerde je tal van
gesprekken met de jongens tijdens de mars en hield die gesprekken opnieuw ...
En de tijd ging om, meestal vlugger danje dacht.
. . . Ik was niet de enige die zo deed. Ik sprak in het voorjaar 1941 onze vriend

Bosschart uit Amsterdam." Hij ... vertelde me dat hij elke morgen met zijn
vrouw ging wandelen in de Kalverstraat. Voor elke winkel stonden ze te kijken,
deden enkele inkopen en tenslotte was het einddoel het Leidseplein waar een
kleintje koffiegekocht werd. 'En je kunt het geloven of niet, maar ik hóórde het
strijkje!' zei Bosschart.î"

1 C. van Rij in 0 en V, dl. I, p. 677. 2 A. A. Bosschart, in december '40 gearres-
teerd als voorman van het Comité voor Vrij Nederland, genoemd in deel 4,
hoofdstuk IS, in de paragraaf'Ondergrondse pers'. 3 J.Werkman in 'Oranjehotel',
p. 55·
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