
'POLITIEKE GEVANGENEN'

Nuttig was het, wanneer men zichzelf en eventueel ook anderen een vaste
dagorde kon opleggen. De Nijmeegse hoogleraar prof mr. R. Regout S. ].,
eind juni '40 gearresteerd o.m. wegens zijn betrekkingen met de Duitse
Jezuïet Friedrich Muckermann, stelde in het Huis van Bewaring te Amhem
onmiddellijk 'een dagprogram van afwisselend gebed en studie' op. 'Het was
de tijd', schreeflater zijn ordegenoot P. van Gestel, 'waarin hij gewoon was
zijn achtdaagse retraite te doen, en alsof het de gewoonste zaak van de
wereld was ... , maakte hij van de gevangenis zijn retraitehuis.' Medio
augustus werd Regout met twaalf andere N ederlandse gevangenen naar de
bureaus van de Gestapo op de Alexanderplatz te Berlijn gevoerd waar het
gehele gezelschap op één kamer opgesloten werd. Op Regouts initiatief

'werd een dagorde opgemaakt met morgenwijding en gebed 's avonds en's mor-
gens; met kaartspel, debatten en voorlezing in de middag, met wandelen rond
de tafel onder het zingen van nationale liederen en de niet te vergeten karner-
gynmastiek, volgens de professor het beste middel om fit te blijven.
Koninginnedag 19401 blijft diep in hun geheugen gegrift. Regout hield een

preek in de's morgens gehouden dienst, gewijd aan de Koningin en het Huis van
Oranje, indrukwekkend. Hij wees er zijn kamergenoten op, dat zij trots moesten
zijn dat zij evenals het Huis van Oranje ballingschap moesten dragen voor God
en Vaderland.' 2

Een strenge dagorde hield ook Regouts collega Titus Brandsma aan,
medio januari '42 in de Cellenbarakken opgesloten, omdat hij de katholieke
dagbladpers tot een weerbare houding gestimuleerd had. Wij citeren zijn
eigen beschrijving:

'Zo kwart voor zeven gaat er een bel, maar heel zacht ... Ik sla een kruis,
groet de Madonna van Carmel op het plankje boven mijn bed en trek mijn
kousen en pantoffels aan; bid op mijn knietjes drie Weesgegroetjes en een kort
gebed en begin mijn bed af te halen.
. . . Dan ga ik, nog altijd in mijn pyama (die ik gelukkig ook nog kon mee-

pakken bij het arresteren), op de opgevouwen dekens op mijn matje geknield,
op mijn manier uit het geheugen en aanvullend wat ik niet van buiten ken, de
H. Mis lezen met de geestelijkeH. Communie en de gebeden der dankzegging .
. . . Tegen acht uur ben ik weer het heertje, met uitzondering van de baard,

deftig in het zwart en zet ik me op mijn krukje aan tafel, bid het Angelus, een
Onze Vader en eenWeesgegroet als in het klooster en verorber mijn ontbijt met

1 31 augustus. 2 P. van Gestel S. J. 111 St. Canisius College: Ons Co liege-
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