DS. BOS

In de lente van ’41 werden aan de gevangenen in de Cellenbarakken en in de
Deutsche Abteilungen in gevangenissen elders alle bijbels ontnomen. Zij
werden nadien ook niet meer toegelaten (soms slipte er toch een door de
controle heen), hoeveel moeite het Nederlands Bijbelgenootschap en de
protestantse kerkgenootschappen zich ook gaven. Liederenbundels met de
psalmen en gezangen vielen aanvankelijk niet onder een verbod maar die
omissie werd spoedig door de Sicherheitspolizei gecorrigeerd. Eigenlijk was
het in strijd met dit beleid dat de Sicherheitspolizei de gevangenis-predikanten
en -aalmoezeniers nict de toegang tot de Cellenbarakken en de Deutsche
Abteilungen verbood. Elke zondag werden daar korte godsdienstoefcningen
gehouden. In hoeverre deze predikanten en aalmoezeniers de gevangenen tot
steun zijn geweest, weten wij niet — er is onder hen in elk geval één van wiens
werk in de beschikbare documentatie met veel lof melding gemaakt wordt:
ds. G. Bos, de gevangenis-predikant van de Scheveningse Strafgevangenis
die door de Sicherheitspolizei ook toegelaten werd tot de Cellenbarakken.
Onvermoeibaar was hij in het opzoeken van familieleden van gevangenen
teneinde hun te vertellen hoe dezen het maakten, en aan velen van diegenen
dic uit de Cellenbarakken ter executie weggevoerd werden (dat begon al
met de Geuzen in maart '41), verleende hij geestelijke bijstand. Hij liet zich
door de Duitsers niet intimideren en verstond de kunst om, zonder ooit ecen
woord te zeggen dat hun aanleiding kon geven cen einde te maken aan zijn
werkzaamheden, toch steeds aan de gevangenen duidelijk te doen blijken
dat hij naast hen stond. Wij achten het voldoende, één getuigenis aan te
halen, nl. van Nico Wijnen:

‘Eén keer is ds. Bos bij mij in de cel geweest. Hij wist dat ik communist was.
Hij heeft noch over godsdienst noch over politick met mij gesproken. Voor-
namelijk sprak hij over mijn leven, mijn beroep, mijn toekomstplannen. Hij
sprak mij moed in. Hij vervulde puur de rol van vertrooster. Dit was vlak voor
Nieuwjaar. Wel heeft hij mij uitgenodigd eens een dienst van hem bij te wonen.
Met Nieuwjaar ben ik inderdaad naar zijn dienst geweest. Van die dienst zijn
mij drie dingen bijgebleven:

Ten eerste: de botte, stomme koppen van de bewakers tussen ons in, die er zo
echt blijk van gaven er niks van te snappen en het hopeloos vervelend vonden.

Ten tweede: alle kerels brulden de psalmen, zetten echt hun longen eens ui,
het herinnerde mij levendig aan het verhaal van de brave soldaat Schwejk, meer
een adembhalingsoefening dan een godvruchtig zingen.

Ten derde: de rede van Bos zelf. Hij zei 0.a.: cen groot aantal mensen wordt
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