
'POLITIEKE GEVANGENEN'

1942 in gevangenschap ging. Zonder deze honderd dagen zou ik nooit die
wonderbaarlijke voltooiing alsmens ondergaan hebben, als nu geschied is.'!
Enkele gevangenen waren er aan wie zich, zo meenden zij, een wonder

voltrok: in momenten van opperste nood zagen zij, als zij naar de gevangenis
gevoerd of aldaar gelucht werden, een Kruisteken aan de hemel staan of een
engel verschijnen. God, zo voelden zij het dan, was hun onmiddellijk nabij.
Die nabijheid werd door katholieken als vanzelfsprekend ervaren wanneer
een helper (een gangloper, of hun advocaat, of een pastoor die op bezoek
was) er in slaagde, hun een hostie toe te smokkelen; deze moest dan in
allerlei voorwerpen verborgen zijn, bijvoorbeeld de voering van een enve-
loppe, een brillekoker, een handtas, een tabakszak, een zalfpotje - onze
opsomming is stellig niet volledig.
Het is natuurlijk mogelijk dat er ook gevangenen zijn geweest die door

hWI lijden in gevangenschap hun geloof verloren hebben, maar wij zijn hier
bij ons onderzoek geen voorbeelden van tegengekomen.

*

In die gevangenissen waarin een bibliotheek aanwezig was, konden de
gevangenen per cel eens per week twee boeken krijgen. In het Huis van
Bewaring I te Amsterdam verkeerden die boeken in een erbarmelijke staat:
ze waren uit de band gevallen, werden als losse velletjes tussen twee stukken
karton bijeengehouden (dat had overigens het voordeel dat de velletjes in de
cel door de een aan de ander konden worden doorgegeven zodat twee of
meer gevangenen tegelijk één boek lazen) en van de oudste boeken waren
de zijkanten van de pagina's zozeer afgesleten dat men vaak de eerste en
laatste woorden van elke regel er maar bij moest fantaseren, 'wat weer',
aldus B. Honselaar, 'een sport op zichzelf vormt.P
In de Cellenbarakken verkeerden de boeken in betere staat en daar kon de

bibliothecaris, ter Heide, aan menige gevangene ook studieboeken brengen
van buiten de gevangenis. Remijnse studeerde er analytische meetkunde en
filosofie. Sommige gevangenen lazen hun wekelijkse boeken gulzig, maar
dan soms wel twee of drie keer achtereen, andere verdeelden de lectuur over
de hele week. 'Wie een vreemde taal beheerste, kon zijn dag vullen met het uit

1A. A. L. Althoff: 'Dagboek', aangehaald in Halbo C. Kool: 'In memoriam Lex
Althoff', Critisck Bulletin, dec. 1945, p. 22. 2 B. Honselaar: Vlucht naar voren.
Cellulairjournaal (1946),p. 65.


