
VORMEN VAN AFLEIDING

het hoofd vertalen van gedeelten uit de boeken. Bakels trof in een van de
boeken die hij in de Cellenbarakken kreeg, een historische roman, de
beschrijving van een executie aan - terecht waarschuwde hij ter Heide dat
deze die roman beter uit de circulatie kon nemen. Bakels constateerde
overigens bij zichzelf dat hij 'dikwijls ... tien, rwintig pagina's las zonder
enig idee te hebben van wat er stond."

Ook andere vormen van afleiding, althans van pogingen daartoe. waren
mogelijk. Schaak- en dam-'borden' werden op het tafelblad getekend of
anderszins geïmproviseerd en als 'stukken' werden knopen of stukjes
gekauwd brood gebruikt. Stroethoff constateerde dat in de cel waarin hij
kwam, op de stoelzitting het spel 'Mens erger je niet' getekend was -

'Nu, ergeren doen we ons de ganse dag. Een dobbelsteentje blijkt ook aanwezig
te zijn. Het is wat kreupel, maar het gaat toch. En als fiches dienen een boorde-
knoopje, een stukje zilverpapier enz. Een losse knoop van mijn vest zal mijn
zegetrofee worden! Het ene potje na het andere wordt gespeeld ... We doen het
allemaal met grote toewijding en overgave."

Het kwam ook voor dat gevangenen elkaar raadsels opgaven of de een
na de ander een verhaal vertelden. Ook zij die in Einze/haft zaten, konden
zich afleiding verschaffen: wie een speld had, kon haar telkens weggooien
en dan weer opzoeken. Eén gevangene in de Cellenbarakken 'amuseerde
(zich) nog het meest' door telkens 25 maal achtereen te trachten, een propje
papier op de rand van zijn hoed te werpen; hij bracht het nooit verder dan
tot 8 maal raak, 'record voor cel j jç. Hetwas ... slechts kinderachtig gedoe"
- ja, maar de dag was lang. Een derde gevangene, die Binzelhajt had, kleedde
zich elke dag vier of vijf maal aan en uit. Een vierde die dat hoorde, 'lachte
er toen even om, doch later heb ik dat zelf ook gedaan.t+

Haast geen cel was er in het 'Oranjehotel' waar gevangenen niet heel
veel tijd er aan besteedden om, alle verboden ten spijt, inscripties in de
muren of op hun kroes te krassen. E. P. Weber heeft ze, voorzover hij ze
kon vinden en ontcijferen, alle in zijn Gedenkboek van het 'Oranjehotel'
opgenomen" waaraan hij als ondertitel meegaf: 'Celmuren spreken'. Dat
deden zij inderdaad. Soms schreven gevangenen hun naam, hun woon-
plaats en de datum van de inscriptie (of een andere datum), soms gods-
dienstige spreuken of hele psalmverzen, maar ook wel 'Leve de Koningin!'
(of de namen van leden van het vorstenhuis), aansporingen om vol te houden
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