
'POLITIEKE GEVANGENEN'

*

Vrijwel geen enkele politieke gevangene mocht een potlood bezitten. De
cellen werden van tijd tot tijd grondig doorzocht en als dat door de Wacht-
meister of door 'foute' bewakers dan wel door 'foute' ganglopers geschiedde,
bestond altijd de kans dat het potlood, als men er een had, ontdekt zou
worden. Elke cel bood overigens mogelijkheden om het te verbergen -
zoveel mogelijkheden, dat de medische student F.Dekking, in april' 43 gearres-
teerd wegens zijn hulp aan diegenen die het Amsterdamse bevolkingsregister
in brand gestoken hadden, eens een half uur moest zoeken voor hij de berg-
plaats die hij ,s nachts vergeten was, weer had gevonden. 'Er zijn', schreef
hij medio augustus '43 in een brief aan zijn vrienden die de gevangenis uit
gesmokkeld werd,

'twee manieren van verbergen: technische en psychologische. Technisch is: in
allerlei gaatjes, onder de zitting van een stoel, achter de poten van de kast"
tussen de verwarmingsbuizen, onder de matrassen, in het bed, in een kapot
kussen, in en achter het verduisteringskarton, achter het matglas van het raam,
opgehangen aan ijzerdraad dat van de luchtplaats gestolen was. Psychologisch is:
niet verstoppen en onder of zelfs in de ton (doen), 't laatste door ophangen aan
de deksel. Niet één bewaker acht een gevangene daartoe in staat."

Klaas Toornstra, een van Vorrinks medewerkers, die op I april '43
gearresteerd was, improviseerde schrijfgerei. 'Pen of potlood had ik niet',
schreef hij in zijn memoires,

'maar bij de inventaris van de cel bleek een linnen zak te behoren met daarin
een roodgeverfde stoffer en een verroest blikken doosje met de verdroogde
resten van schuurpoeder. De linnen zak peuterde ik los en spoelde die telkens
weer in mijn waswater totdat hij eindelijk min of meer schoon was. Zo had ik een
handdoek. Van de oude stoffer peuterde ik stukjes rode verf, die, enigszinsnat
gemaakt, afgaf. Wat rode kleurstof, gemengd met een beetje roestwater afkom-
stig van de oude poetsdoos, en ik had 'inkt'. Van een splinter van de beddeplank
maakte ik een 'penseeltje'. Nu nog papier en ik kon schrijven. Een zak met

1Anders dan in de Cellenbarakken stond in de Strafgevangenissenen Huizen van
Bewaring een klein kastje in elke cel. 2 Yvo K. Pannekoek (ps. van F.Dekking):
brief, medio aug. 1943, Libertinage (1948), 2, p. 49.
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