
'POLITIEKE GEVANGENEN'

zakdoeken - het gaat goed; drie witte zakdoeken - het gaat zéér goed." De
vindingrijkheid kende geen grenzen.

*

Voor gevangenen van de Sicherheitspolizei gold geen vaste bezoekregeling.
Of bezoek toegestaan werd, was een zaak van de Sachbearbeiter. Zolang
deze de zaak niet 'rond' had, werd bezoek nooit gepermitteerd, maar als hij
in dat opzicht geen risico meer meende te lopen, betekende zulks niet dat
wèl verlof tot bezoek gegeven werd. Soms waren Sachbearbeiter in dat opzicht
schappelijk, soms waren zij honds; het zal wel gebeurd zijn dat zij voor een
bezoek omgekocht moesten worden: met geld, met goederen, zelfs met
diensten in het sexuele vlak.

Uiteraard was bij een bezoek, als het eindelijk toegestaan werd, steeds een
Wachtmeister aanwezig. Gevangenen reageerden op zulk een bezoek ver-
schillend: sommigen gaf het kracht, hun vrouw of hun vader of moeder
weer eens gezien te hebben, anderen, dieper dan ooit hun isolement besef-
fend, raakten er door in de put. Van de zijde van de gevangenen was er vrijwel
nooit gelegenheid, tijdens zulk een bezoek belangrijke mededelingen te
doen", van de zijde van de bezoekers trouwens ook niet - ofhet moest zijn
dat zij door hun uiterlijk, hun houding of een enkele toespeling duidelijk
deden uitkomen dat zij een ongeschokt vertrouwen hadden in een spoedige
bevrijding. Want hoe het er met de oorlog voorstond, was een vraag welke
de politieke gevangenen als groep voortdurend bezighield.

1 E. D.: 'Geconfronteerd met de dood', p. 45. 2 Een van de vermoedelijk zeer
weinige uitzonderingen wordt gevormd door de waarschuwing tegen de OD-
koerier W. Pasdeloup (deze was door chantage in de rol van Vi-Mann terechtge-
komen) welke Boellaard, door Pasdeloups toedoen gearresteerd, medio augustus
'42 aan zijn vrouw kon doorgeven tijdens haar bezoek. Er liepen in het bezoekers-
lokaal twee herdershonden rond. Boellaard zei tegen zijn vrouw dat de ene, Max,
een 'lieve hond' was, maar de ander, Wolf (Pasdeloup werd met 'Wolf' aange-
sproken), 'een rothond. Als ik die had' zei Boellaard, 'zou ik hem zeker laten
afmaken.' (W. A. H. C. Boellaard: Notitie, 18 juli 1974) BoelIaards vrouw gaf de
waarschuwing via mej. mr. M. A. Tellegen onmiddellijk aan Six, de chef-stafvan
de OD, door maar deze achtte haar te vaag om tot actie over te gaan; tot die actie
(Pasdeloups liquidatie) kwam het pas bijna vijf maandenlater.
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