
OORLOGSNIEUWS

Er waren verschillende wegen waarlangs het oorlogsnieuws tot de gevan-
genen doorsiepelde. Wij gaven al een voorbeeld met betrekking tot het Huis
van Bewaring te Amsterdam waar twee ganglopers de voornaamste berich-
ten op de deur van de luchtkooi schreven. Wij nemen aan dat deze wijze van
communicatie gekozen werd ten behoeve van diegenen op wier gangen de
twee niet zelf kwamen: aan de gevangenen die daar opgesloten zaten, konden
zij immers bijvoorbeeld bij het uitreiken van het eten met een enkel woord
belangrijk nieuws toefluisteren. Die ganglopers hadden dat nieuws dan
vernomen van 'goede' bewakers - in het algemeen moeten wij die bewakers
alsde belangrijkste bron zienvan het nieuws dat een gevangenis binnenkwam,
althans op dagen waarop geen nieuwe arrestanten binnengebracht werden.
Kwam zulk een nieuwe arrestant een cel binnen waarin zich al andere gevan-
genen bevonden, dan was natuurlijk een van de eerste vragen die dezen
stelden hoe het er met de oorlog voorstond. In de Cellenbarakken werden
evenwel af en toe ook kranten binnengesmokkeld, zelfs illegale bladen.
Begin '42 was er voorts in de kamer van de Wachtmeister een radio geplaatst
waarmee, als geen van die Duitsers aanwezig was, 'goede' ganglopers af en
toe naar de BBC konden luisteren.
Bij gebeurtenissen van uitzonderlijk grote betekenis kon zich soms ook

wel een gesprek ontwikkelen tussen een gevangene en een bezoeker, waarbij
door die bezoeker in gecamoufleerde vorm het laatste nieuws doorgegeven
werd. Ds. B. Slingenberg, predikant te Bierum, in januari' 42 gearresteerd,
zat in augustus nog gevangen in het Groninger Huis van Bewaring toen de
Britten op de rede hun raid op Dieppe uitvoerden. De eerste berichten
daaromtrent wekten in bezet gebied de indruk dat de Geallieerde invasie
ingezet was. In de middag van de rede wist men beter, maar in het Huis van
Bewaring deed pas in de ochtend van de zoste het gerucht de ronde dat de
Britten zich hadden teruggetrokken. Mede doordat vrijwel alle Neder-
landers de verwachting koesterden dat een geslaagde invasie tot de spoedige,
zo niet onmiddellijke val van het Derde Rijk zou leiden, was het voor de
Groninger gevangenen van de grootste betekenis, zekerheid te krijgen.
Ds. Slingenberg kon die ochtend in de bezoekersruimte, uiteraard in aan-
wezigheid van een Duitse toezichthouder, zijn broer spreken. 'Ik keek hem',
zo vertelde hij later,

'eensgoed aan en vroeg: 'Hoe zit dat, benje diep gevallen?'Hij dacht een ogen-
blik na, en zei toen: Och, dat valt mee. Maar heel wat anders.We hadden een
zomerhuisje gehuurd, maar dat beviel ons toch niet erg. We zijn maar weer
weggegaan, maar het plan is om op dezelfdeplaats een groot buitenverblijf te
bouwen.' Die mededelingwasvoldoendeduidelijk: deEngelsenwaren inderdaad
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