
'POLITIEKE GEVANGENEN'

uit Dieppe teruggetrokken, maar hadden meegedeeld, met een heel wat grotere
macht te zullen terugkeren.'!

Wij nemen aan dat zulk een versluierde communicatie wel vaker plaats-
gevonden heeft. Dat men ook in clandestiene briefjes van buiten de gevan-
genis met een enkel woord het belangrijkste nieuws doorgaf, spreekt vanzelf:
de schrijvers van die briefjes 'leefden' op dat nieuws en zij beseften dat de
gevangenen dat in nog sterker mate deden. De bevolking in bezet gebied
rekende, telkens weer, op een spoedige bevrijding, maar de gevangenen
hadden nog zoveel méér reden, zich aan die verwachting vast te klampen.
Zo geloofde omstreeks maart '41 'iedereen' in de Cellenbarakken, 'dat de
oorlog in mei afgelopen is' - althans, dat kreeg mr. E. F. K. Miehielsen van
een vrijgelaten gevangene te heren"; volgens diezelfde gevangene was 'de
stemming onder de gevangenen prima.'3
Die stemming kunnen wij misschien het beste weergeven met de woorden:

'men wilde zich niet laten kisten'; de Wachtmeister mochten best merken dat
men hen als vijanden zag en dat men er rotsvast van overtuigd bleef dat
Duitsland de oorlog zou verliezen. Hoezeer de gevangenen ook van elkaar
geïsoleerd waren, verkeerden zij op dit punt toch in een en dezelfde stem-
ming die zich soms zelfs ontlaadde in collectieve demonstraties.
In augustus '41 riep in de Cellenbarakken een der gevangenen dagelijks

meermalen: 'Ik weet er maar één woord voor!' - en 'de hele bevolking van
de vleugel' waar hij gevangen zat, schreeuwde dan in koor: 'Ba!'4 In de
Kriegswehrmachtgejángnis in Utrecht vierden de gevangenen op 3 I december
'42 Oud en Nieuw, 'natuurlijk niet om 24 uur', schreef Bakels (dat was
'Duitse tijd'), 'maar om 00.40 uur. Aangezien wij niet over een horloge
beschikten, hebben wij op de Utrechtse torenklokken van half een gelet en
daarna om beurten tot honderd geteld, totdatwij zeshonderd bereikt hadden."
In de Cellenbarakken werd in' 41 de verjaardag van prinses Juliana (30 april)
gevierd doordat alle gevangenen's morgens om half zeven de door baronesse
van Heemstra ingezette verzen I en 6 van het Wilhelmus meezongen,
'daarna roepen we allemaal: 'Leve onze prinses!"6 Vier maanden later, op de
verjaardag van koningin Wilhelmina (3I augustus) ging de politieke gevan-
gene Neeltje Epker nog iets verder. Zij was in januari' 41 gearresteerd omdat
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