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zij als vroedvrouw in een Haags gezin het denkbeeld geopperd had, een
pasgeboren meisje de voornamen Irene, Beatrix, Juliana, Wilhelmina te
geven (die voornamen werden vervolgens in de geboorte-advertentie ver-
meld en de 'SD' was zich toen met de zaak gaan bemoeien) - welnu, op
Koninginnedag '41 hield mej. Epker in alle vroegte met luider stem een
korte toespraak waarin zij de verjaardag van de koningin memoreerde en
ongeveer aldus eindigde: 'God doe haar spoedig tot ons wederkeren in een
vrij Nederland, gezuiverd niet alleen van de buitenlandse, maar ook van de
binnenlandse vijanden, en spare haar nog vele jaren tot zegen van ons land en
volk, Leve de koningin! Ik heb gezegd.'! Daarop volgde 'luid applaus' en in
'een luidruchtige stemming' werd vervolgens, aldus ds. D. A. van den Bosch
(wij beschreven zijn gevangenschap in deels, in de aanhef van hoofdstuk 8),
'van alle kanten een feestelijk geroep aangeheven: 'Welgefeliciteerd!'
'Leve de koningin!"2

Ook het 'luchten' werd die dag een demonstratie. 'De één', aldus Herman
Coenradi, lid van de Oranjewacht, in december' 40 gearresteerd,

'kwam met zijn tandpasta die een oranje kleur had, de ander had bij zich de
kleuren rood, wit, blauw uit het kartonnetje van de smeerkaas; ik heb er zelfs
één gezien met een echt oranje strikje en er was er nog één die liep in een oranje
voetbalbroekje. Het was echt Koninginnedag. In een van de cellen zat een eer-
biedwaardige grijsaard die het zelfs zo ver bracht, de Wachtmeister zijn hand te
nemen en hem toe te voegen: 'Wel gefeliciteerd met de verjaardag van de
koningin', waarop de Wachtmeister hem met overslaande, ziedende stem toe-
voegde: 'Das gibts nicht mehr:">

Wat de overige verjaardagen van leden van het Oranjehuis betreft, weten
wij slechts dat op 30 april' 43 in de Cellenbarakken ' s morgens om zeven uur
plotseling 'de nationale liederen' weerklonken, die, aldus een gevangene,
'voor mijn gevoel en gehoor gezongen (werden) door alle gevangenen - dat
betekent community-singing door niet minder dan twaalfhonderd mensen!'4
Wij nemen aan dat overeenkomstige manifestaties op deze en andere
nationale feestdagen ook wel plaatsgevonden hebben in andere gevangenis-
sen, zij het dat (zo veronderstellen wij verder) de stemming wellicht daar het
meest strijdvaardig was waar zich onder het geheel van de gevangenen van
de Sicherheitspolizei de meeste politieke gevangenen bevonden. In de Cellen-
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