
'POLITIEKE GEVANGENEN'

en het gevolg was dat een aanzienlijk aantal Nederlandse helpers van de
Franse en Engelse inlichtingendiensten gearresteerd werd, van wie, voor-
zover bekend, acht tot de doodstraf, één tot levenslange gevangenisstraf en
een-en-twintig tot gevangenisstraffen van verschillende duur veroordeeld
werden.
Wat de door Sondergerichte in de jaren '40-'45 tegen Nederlanders gewe-

zen vonnissen betreft, weten wij slechts dat het Sondergericht in Düsseldorf
begin' 42 een Nederlander die Duitse arbeiders aangeraden had naar de BBC
te luisteren, tot zes maanden gevangenisstraf veroordeelde, dat het Sender-
gericht in Freiburg (Zuid-Duitsland) in oktober '42 twee Nederlanders
vonniste (nadere bijzonderheden zijn niet bekend), dat het Sondergericht in
Essen in '43 zes maanden gevangenisstraf oplegde aan een Nederlander die
een Duitse arbeidster van de April-Meistakingen verteld had en haar had
gezegd dat veel Nederlanders van Duitslands nederlaag overtuigd waren,
en dat het Sondergericht in Wuppertal in datzelfde jaar drie Nederlanders
wegens anti-nationaal-socialistische uitlatingen gemiddeld zes maanden
gevangenisstraf oplegde. Er zijn stellig meer van die vonnissen gewezen,
maar daaromtrent bezitten wij geen gegevens.
Van het Volksgerichtshofis meer bekend: gegevens, vaak onvolledig, met

betrekking tot een kleine driehonderd zaken tegen Nederlanders zijn
bewaard gebleven (er zijn méér zaken geweest) - afgezien van de al ge-
noemde acht staan er nog een-en-twintig doodvonnissen in vermeld: drie
wegens belangrijke hulp aan Duitse oppositionele kringen, vijf wegens
spionage na mei' 40, drie wegens brandstichting, twee wegens luisteren naar
de BBC, één wegens doorgeven van een Engels luchtpamflet en tien wegens
uitlatingen in de geest van: 'Duitsland verliest de oorlog'. In de gevallen
waarin naar de BBC geluisterd, een Engels luchtpamflet doorgegeven en
Duitslands nederlaag voorspeld was, lag de zaak evenwel zo dat, aldus het
Vollesgerichtshof, de betrokkenen zich veel moeite gegeven hadden, ook
anderen het inzicht bij te brengen dat Duitsland geen schijn van kans meer
had, de oorlog te winnen - het Volksgerichtshof nam dan aan dat getracht
was, een soort oppositionele kring te vormen. Waar van geen kringvorming
of poging daartoe sprake was, werden veel lichtere vonnissen geveld:
enkele maanden, maar veelalook enkele jaren gevangenis- of tuchthuisstraf.
Zo kwamen drie arbeiders uit de Achterhoek die in Duitsland 'De Inter-
nationale' gezongen alsmede 'Heil Moskou' en 'Duitsland gaat kapot,
Willemientje komt terug' geroepen hadden, er met een half jaar gevangenis-
straf af (wij nemen aan dat de drie wat te diep in het glaasjegekeken hadden).
Daarentegen kreeg een arbeider uit Bussum die in een (door de censuur
onderschepte) brief naar Nederland stevig op het Naziregime gescholden
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