‘BEMIDDELAARS’

wier leven in gevaar was, vermoedelijk wel zou kunnen redden als men in
dat ondoorzichtige apparaat van de Duitse politie en de Duitse justitic in
hemelsnaam maar de juiste weg wist. Hoe die weg te vinden? Wie kon als
gids, als tussenpersoon, als bemiddelaar, als redder in de nood optreden?

Niet lang duurde het of talrijke beroeps- of gelegenheidsoplichters
beseften dat zij van de bezettingsomstandigheden rijkelijk konden profiteren.
‘Tk overdrijf niet’, aldus weer Wijckerheld Bisdom,

‘als ik zeg dat zcker enige malen per week op mijn kantoor iemand verscheen,
die de weg tot de z.g. Kulissenarbeit kende en wilde wijzen. En juist omdat het ware
vertrouwen in de Duitse rechtspraak ontbrak, leende menigeen aan dergelijke
plannen een gewillig oor. Ten dele stamden zij van louter goedwillende ziclen,
die, naar zij onder diepe geheimhouding mededeelden, de tolk van een gerecht
of de hospita van de jongste typiste daar kenden, en langs deze weg een gunstig
vonnis konden garanderen; ofwel van lieden, die een kennis hadden, die een
kennis had, die de Rijkscommissaris of de Wehrmachtbefehlshaber persoonlijk
kende, en die daar al het mogelijke en onmogelijke zou kunnen bereiken. Ten
dele waren het ook louche figuren, die onder dergelijke omstandigheden hun
bemiddeling kwamen aanbieden. De Duitse autoriteiten waren immers van
hoog tot laag corrupt? Men behoefde slechts een bedrag in handen van een
dergelijke vertrouwensman te storten, en de zaak, hoe ernstig ook, zou in orde
komen. Men zou het dossier wel laten verdwijnen, de executie zou op het laatste
ogenblik afgelast worden, en wat niet al . . . Men zocht zijn heil afwisselend bij
kroegbazen en NSB’ers, bij advocaten en zwarte handelaren van wie men aan-
nam dat zij over de beslissende ‘relaties” beschikten, en van wie het verhaal ging,
‘dat zij er wel honderd mensen uitgehaald hadden’. Men geloofde onvoorwaar-
delijk in al deze tussenpersonen, ook al waren dezen kennelijk van twijfelachtig
allooi . . . Totdat bleck, dat dezen onverrichterzake de gestorte penningen hadden
opgestreken, of dat de slachtoffers, hangende de onderhandelingen, waren ver-
oordeeld en geéxecuteerd. leder, die met de Duitse rechtspraak te maken heeft
gehad, zal voorbeelden op dit gebied bij tientallen weten.’

Natuurlijk waren er ook bonafide bemiddelaars: mensen die, om welke
reden ook, relaties hadden met functionarissen van de Sicherheitspolizei, of
met Seyss-Inquart, of met Christiansen, of met Duitsers die in gratiérings-
kwesties als adviseurs van Seyss-Inquart of Christiansen optraden — bemidde-
laars die zich zonder enige behoefte aan financiecel gewin voor bepaalde
arrestanten of veroordeelden moeite gingen geven. R.O. van Gennep
noemden wij al, maar er waren er meer en van velen hunner is de naam niet
eens bekend geworden: wie Kulissenarbeit verricht, treedt nu eenmaal niet

1 C.R. C. Wijckerheld Bisdomin O en V, dl. I, p. 532-33.
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