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op het toneel op. Louter bij wijze van illustratie willen wij nu (de bemoeie-
nissen van Himmlers massage-arts Felix Kersten komen in deel 10 aan de
orde) slechts twee personen vermelden, één uit het zuiden, één uit het noor-
den des lands.

De eerste is Wouter Lutkie, oprichter en hoofdredacteur van het 'edel-
fascistische' maandblad Aristo-, die in '40 in contact gekomen was met een
Hauptsturmjuhrer van de Aussenstelle-Desx Bosch van de Sicherheitspolizei
und SD en nadien in talrijke gevallen bereikte of er toe bijdroeg dat arres-
tanten van de Sicherheitspoiizei spoedig of althans na korte tijd vrijgelaten
werden. 'Ofschoon zich', aldus H. Th. M. Jansen die Lutkie's gehele bewaard
gebleven correspondentie terzake doorgewerkt heeft, 'een kleine honderd
brieven in de ordners bevinden, die het bereikte resultaat goeddeels of geheel
aan Lutkie's interventie toeschrijven, was hij de eerste die zijn aandeel steeds
probeerde te relativeren, er op wijzend dat er veelal meerdere instanties
tegelijk voor de betrokken personen werkzaam waren geweest.'!

Ons tweede voorbeeld wordt gevormd door de huisgenote van een arts
te Harlingen, mej. M. A. Amsbeck, een Duitse die, hoewel zij niets van het
nationaal-socialisme wilde weten, doelbewust met allerlei bezettingsautori-
teiten contact zocht; zij had veel charme en er ging overredingskracht van
haar uit. Zij begon met de Harlinger Ortskommandant, maar kwam later
vooral met de 'SD' te Leeuwarden in aanraking. 'Mijn tactiek was', zo
vertelde zij ons in '58, 'aan te pappen met de secretaressen. Zo kwam ik te
weten waar de dossiers lagen. Voor de secretaressen bracht ik etenswaren en
kousen en dergelijke mee. Allemaal lieten zij zich omkopen.' Wist zij een-
maal, wie de Sachbearbeiter was, dan schoot ze deze aan:

'Ik speculeerde altijd op hun sentimentaliteit. Ik zei: 'Wat die man in het verzet
gedaan heeft, was natuurlijk verkeerd, maar gisteren waren zijn vrouwen drie
kindertjes bij me' (en dan had ik foto's van meisjes met blonde vlechtjes) 'en die
baden, voor ze gingen slapen: Lieber Gott, bring uns den Vati wieder' Daar was
geen Duitser tegen bestand. De tranen liepen hun dan vaak over de wangen.
Wat mij betreft: het liegen ging vanzelf, het was net of er iemand achter me
stond die mij de woorden voorzei."

Van belang was speciaal dat mej. Amsbeck de steun had weten te verwer-
ven van een Duitse militaire telefonist te Harlingen die haar in voorkomende
gevallen via het militaire telefoonnet verbond met hoge Duitse autoriteiten
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