
'POLITIEKE GEVANGENEN'

wij noemden, hebben moeten verantwoorden. Hoe het bij zulk een proces
toeging, hebben wij in deel 6 reeds toegelicht aan de hand van een voor-
beeld: aan het slot van de paragraaf 'De aanslag op het Amsterdamse bevol-
kingsregister' (hoofdstuk 9) citeerden wij uitgebreid uit de beschrijving
van het proces tegen Willem Arondeus en twintig andere beklaagden, welke
een hunner, de medisch student F. Dekking, uit de gevangenis had weten te
smokkelen. Dit proces had in het toenmalig Koloniaal Instituut te Amsterdam
plaatsgevonden voor het SS- urul Polizeigericht X. Zoals gebruikelijk volgde
daar op de Vernehmung xur Person (het verhoor over de persoonlijke om-
standigheden en de motivering van elke beklaagde) de Vernehmung zur Sache
(de reconstructie van het ten laste gelegde). Dekkings beschrijving toont
aan dat verscheidenen van de beklaagden zich met vuur en verve verde-
digden, Arondeus zelfs 'met een volmaakte zelfverzekerdheid'. Helaas is van
Dekkings verslag het slot verloren gegaan, zodat wij geen beeld hebben van
de gedeelten van het proces waarin de aanklager en de verdedigers aan het
woord waren en waarin de vonnissen aan de een-en-twintig beklaagden
meegedeeld werderi: dertien doodvonnissen", acht vrijheidsstraffen.

Andere betrouwbare beschrijvingen van processen waarbij illegale werkers
voor het SS- und Polizeigericht terechtstonden, bezitten wij niet en ook van de
talrijke processen die voor de Polizeistandgerichte plaatsvonden, zijn geen
beschrijvingen bewaard gebleven.

Over het in november '4I tegen Edouard de Nève en enkele andere
'pilotenhelpers' voor het Luftwaf{egerickt gevoerde proces schrijft de Nève:

'Als ik aan dat proces terugdenk, schaam ik mij daarbij aanwezig geweest te
zijn. Het is begrijpelijk dat men vecht voor zijn leven. Het is onaannemelijk dat
men zich buigt voor de vijand en platte verontschuldigingen zoekt voor feiten
die men, bewust van de gevolgen, heeft begaan. Elk der beschuldigden, op twee
uitzonderingenna 2, verklaarden dat zij niets tegen Duitsland hadden willen doen;
dat zij niets tegen het nationaal-socialisme hadden: dat zij niet wisten, gehandeld
te hebben in strijd met de wetten der bezetting. Eén riep zelfs de clementie van
de Führer in."

Iets meer weten wij van het proces dat van eind oktober tot medio novem-
ber '4I voor het Luftwaf{egericht gevoerd is tegen de illegale groep' de Oranje-
wacht' die eind '4o-begin '4I was opgerold. Het proces vond plaats in het
gebouw van de Hoge Raad in Den Haag. Er waren vijf-en-veertig beklaag-

1Anders dan wij in deel6 verhaalden,werden er twaalf uitgevoerd - C. van Doom
kreeg gratie. 2 Ben daarvan was de Nève zelf 3 B. de Nève: Clorieuzen, p. 54.
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