
PROCES TEGEN 'DE ORAN]EWACHT'

den, maar van die vijf-en-veertig wist, toen zij onder geleide van manschap-
pen van de Ordnungspolizei door het gebouw liepen, één te ontkomen door
simpelweg een andere gang in te slaan. Er werd dus slechts tegen vier-en
veertig vonnis gewezen: drie werden tot de doodstraf veroordeeld, vier tot
levenslange tuchthuisstraf, negen-en-twintig tot tuchthuisstraffen van kortere
duur, vier tot gevangenisstraf en vier kregen vrijspraak. Een van diegenen
die levenslang tuchthuis gekregen hadden, was de in 1909 in Pontianak
(Nederlands-Indië) geboren Dirk Willem ('Dick') Folmer, een sportleraar
uit Zeist. In een 'dagboek' dat hij op grond van gedetailleerde aantekeningen
in de zomer van '42 schreef, nadat hij eind mei uit het concentratiekamp
Amersfoort ontsnapt was, komt het volgende voor:

'Ons proces in Den Haag heeft ongeveer drie weken geduurd, drie weken van
martelende spanning, drie weken van ontzettende strijd. De advocaten, die voor
ons pleitten, wisten nauwelijks iets van onze zaak af en moesten zich tijdens ons
proces inwerken. De meesten van hen namen het organisatiebelang niet in acht,
maar streden alleen voor hun cliënt, wat zeer begrijpelijk is, maar funest voor het
algemeen. En dan te weten, dat elk woord, bovendien nog Duits, gewogen wordt
op een weegschaal! De spanning, om als middelpunt van zo'n proces het pleit te
moeten winnen! Elke dag opnieuw voor te moeten komen, elke nacht je hersens af
te pijnigen over wat je gezegd hebt en wat je nog moet zeggen. Het ergste was wel
dat dag in dag uit voor te moeten komen, om te getuigen voor of tegen bepaalde
feiten of 0111 zelf als bewijsmateriaal gebruikt te worden. Steeds weer die marte-
ling van de onzekerheid, of ik alles wel goed gezegd had, en dan de ellende, als ik
er niet uit kon komen in gevallen, waar bewijsmateriaal was gevonden waar ik
niets van afwist! En dan de dagen, dat ik geestelijk in de war raakte, als ik weer in
de cel terug was! Ik meende stellig een bewijsreeks gevonden te hebben die de
onschuld van de Oranjewacht kon bewijzen en toen ik dacht, het hele bewijs
gevonden te hebben en het bij mezelf herhaalde, bleek het, dat ik een schakel niet
meer kon vinden. Wanhopig zocht ik mijn versufte hersens af naar dat belang-
rijke motief. Hoe was het ook weer? Ha, ik weet het. Had ik nu maar papier en
potlood! Wacht, ik zal het op de muur schrijven. Maar daar verdwijnt die ene
reddende schakel tussen de vele inscripties op de muur. Hopeloos voelde ik mij.
Waar was dat ene woord toch gebleven? Minutieus zocht ik de celmuur af, maar
kon het woord niet meer vinden. zelfs zocht ik toen dat ene woord op de grond
en onder de tafel, om eindelijk in een lange huilbui ontspanning te vinden. Maar
dat ene belangrijke woord moest gevonden worden. Ik nam nu een stukje papier
en prikte er met een speld het bewijs op. Opeens schreeuwde ik het uit van blijd-
schap: ik had het levenreddend woord gevonden. Mijn celdeur ging open en het
papier werd mij afgepakt. Het mocht niet zo zijn.'

Polnier had pas het eerste bezoek van zijn (Duitse) advocaat gekregen vlak
voor het proces begon:
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