‘POLITIEKE GEVANGENEN’

‘Toen we, na haast een jaar gezeten te hebben, cindelijk bezoek van onze
advocaten kregen, wisten we, dat het spel ging beginnen. In spanning had ik al
op het bezoek van mijn advocaat gewacht, omdat de meesten van ons al bezoek
gehad hadden. Nu werd ik mijn cel uitgehaald en in een lokaal, waar ik indertijd
was ingeschreven, ontmoette ik voor het eerst mijn advocaat. Op datgene na,
wat ik deze zomer via de loodgieter op het dak naar huis geschreven had, wist hij
niets van de zaak af.! Wij werkten samen de aanklacht door en ik merkte aan de
houding van de advocaat, dat het geheel nu niet zo bijster gunstig stond, om
het maar zacht uit te drukken. Toch was ik nog opgewekt en vol goede moed.
Na één kwartier moest het bezoek afgebroken worden, één kwartier voor zo'n
grote zaak! De advocaat vertelde mij nog, dat het voor hem zo buitengewoon
moeilijk was, om de zaak te beoordelen, omdat hij als verdediger geen inzage
van de stukken gekregen had. Ik herinner mij nog duidelijk, dat ik eigenlijk
teveel tijd besteedde aan vragen naar mijn vrouw.

Maandag zou het proces beginnen en zondag werden wij stuk voor stuk door
de Duitse kapper geschoren. Dit scheren was iets akeligs. Hoevelen v46r ons
waren zo al niet geschoren; we wisten maar al te goed, dat dit een voorbode was
van die ondragelijke spanningen. Hoevelen voelden zich niet nerveus worden
onder het scheren: enkelen hadden een flauwte gekregen. Je werd klaar gemaakt
voor het grote avontuur en velen wisten, dat dit het grootste avontuur was — de
dood.

Het klaarmaken voor de eerste rit naar het Kriegsgericht wilde mij ook maar
niet uvit mijn gedachten. Met z'n vijf-en-veertigen stonden we in de gang te
wachten op de Griine, een kille gevangenisgang met lange zijgangen daarop
uitkomend, gangen, die voor onze ogen steeds langer schenen, een hallucinatie,
die waarschijnlijk gevormd wordt door de begrensde ruimte van de cel’

Speciaal ook de rit naar het gebouw waar het Luftwaffegericht zitting hield,
had Folmer telkens aangegrepen: ‘dat rijden door de stad heen, waar mensen
onbekommerd naar hun werk gingen, waar schooljongens met elkaar aan
het stoeien waren!? Het schrille contrast onderstreepte de machteloosheid
van diegenen die berecht werden.

Een uitvoerige beschrijving van het ‘eerste’ Vrif Nederland-proces, dat eind
januari ’42 voor het door dr. Randermann gepresideerde Obergericht ook al
in het gebouw van de Hoge Raad begon (het proces duurde een maand),
danken wij aan notaris K. Abma.® Hij schrijft overigens nagenoeg alleen
over zichzelf. Er waren vijf-en-zestig verdachten. Zij kwamen in vijf groepen

1 Wat Folmer via de loodgietersknecht Martin Qosterom aan zijn vrouw had doen
weten, had deze aan de advocaat meegedeeld. ®D. W. Folmer: ‘Dagboek’,
p- 294-96 (Collectie dagboeken, 307). ® K. de Fries (ps. van K. Abma): ‘In deze
bajes . ..’, p. 161-89.
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