
PROCES TEGEN 'DE ORANJEWACHT'

voor- Abma behoorde tot de eerste groep, een groep van negen. Journalisten
waren niet bij de zittingen aanwezig, wèl familieleden van de beklaagden.
'Ongeveer kwart over tien', zo begint Abma in zijn boek In deze bajes ..•
Een jaar Oranjehotel,

'kwam het Obergericht binnen. Het bestond uit vijf personen, te weten: de
president, de Generalstaatsanwalt, twee rechters en een griffier. Zij hadden een
zwarte baret en droegen allen een lange zwarte toga met witte bef; op de revers
van hun toga zag ik als distinctief: een adelaar met uitgebreide vleugels en in zijn
klauwen het omlauwerde hakenkruis.
Op een wenk van de soldaten verrezen alle aanwezigen van hunne zitplaatsen.

De leden van de rechterlijke macht bleven voor hun stoel aan de hoefijzer-
vormige tafel staan en strekten bij wijze van groet, vrijwel gelijktijdig, de
rechterarm. Door de wijd neerhangende mouwen hunner toga's deden zij denken
aan grote zwarte vogels, die één vlerk lieten hangen en de andere uitsloegen om
hun veren recht te strijken.
Zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken, sprak de president: '1m Namen

des Deutschen Reiches und des Führers erö.fJnenwir diese Sitzung. Heil Hitler!' ...
De president was in het ambt vergrijsd. Zijn geelwitte haren onberispelijk op

het hoofd geplakt, de scheiding in het midden. Zijn gezicht was f~n besneden en
droeg in zijn bleekheid en droogheid het stempel van de studeerkamer. Zijn
lichtblauwe ogen richtten zich scherp en doordringend op de verdachten, die het
gevoel kregen, dat hem geen blik of trek ontging. Zelf vertrok hij geen spier.
Als hij niet sarcastischwas, was hij droog als een mummie. Wanneer hij sprak,
kwamen zijn dunne lippen nauwelijks vaneen. Hij was moeilijk te verstaan, een
bezwaar, dat in verband met de afstand en de vreemde taal waarin het proces
werd gevoerd, voor menige verdachte dubbel woog.'

De eerste vraag die de president (dr. Randermann) stelde, was of de
beklaagden de Anklageschr~(t ontvangen hadden, 'Tot zijn verbazing had
niemand onzer dit stuk tevoren gekregen. Hij verklaarde dat dit een fout
was die zelden werd gemaakt. Niettemin ging het proces door en werd
niets gedaan om de fout te herstellen.'

Dr. Randermann stelde eerst vragen naar elks personalia, vervolgens naar
elks politieke gezindheid, daarna naar elks illegale werk en pas toen kwam de
inhoud van de geïncrimineerde illegale bladen (behalve Vrij Nederland ook
Nederland Vrij1) aan de orde. 'De strop werd langzaam maar zeker aangelegd.

1Nederland Vrij was een illegaal blad dat in maart-april '41 gestencild uitgegeven
werd, maar in een grote oplaag: er waren stencilposten in enkele tientallenplaatsen.
Abma behoorde met Wim Speelman,]. Schouten (procuratiehouder bij een bank
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