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Eind maart' 42 begon in een groot hotel op de Amersfoortse berg, niet ver
van het concentratiekamp, voor het Luftwaffegericht het Z.g. eerste OD-
proces. Wij schreven hier alover in deel 5, hoofdstuk II (in de paragraaf
'Duitse maatregelen'), maar het heeft zin, nu in sommige opzichten wat
dieper op dat proces in te gaan. Tot de zes-en-tachtig illegale werkers die
terechtstonden, behoorden de feitelijke leiders van de 'eerste' en de 'tweede'
OD, luitenant-kolonel J. Westerveld en luitenant-kolonel P. Versteegh, met
een aanzienlijk deel van hun kaders. Onder de zes-en-tachtig had men even-
wel ook de Delftse hoogleraren]. J. A. Mekel en R. 1.A. Schoemaker (met
enkele van hun medewerkers) opgenomen die wel allerlei contacten met de
OD badden gehad, maar wier spionagegroep niet als een onderdeel van de
OD beschouwd kon worden. Ten behoeve van het proces waren de be-
klaagden in het concentratiekamp Amersfoort opgesloten.

Van een hunner, een onbekende, is voor de periode 27 maart (begin van
het proces) - I mei een dagboekje bewaard gebleven.' Er blijkt het volgende
uit.

Op de eerste procesdag werden alle zes-en-tachtig beklaagden in vracht-
auto's naar het hotel gevoerd waar zij tien hun volmaakt onbekende Duitse
advocaten zagen zitten. 'Uit de verte werden wij voorgesteld aan onze
advocaat en wij bogen dan.' De Anklageschrijt werd voorgelezen, 'wij waren
het er over eens, dat de voorstelling alleen maar intimidatie was en geen van
ons zag het ernstig in.' (Dat laatste is niet geheel juist want volgens dr.
C. P. Gunning, de rector van het Amsterdams Lyceum, die sinds eind
januari '42 als gijzelaar in Amersfoort gevangen zat, beseften na die eerste
dag 'enkele ouderen' wel degelijk dat de zaak er moeilijk voorstond),"
In de periode tot en met 3 april werden vervolgens de beklaagden groep

na groep verhoord, Versteegh op de tweede dag; na terugkeer in het kamp
zei hij tegen de dagboekschrijver: 'Het verhoor was onmogelijk, schandelijk,
je werd afgeblaft, kreeg geen kans je uit te spreken, werd steeds in de rede
gevallen, enz. Toen men mij toeschreeuwde dat ik stond te liegen, heb ik
gezegd dat een Nederlands officier niet liegt en zich niet liet beledigen en dat

1Tekst in het door A. M. Ie Cosquino de Bussy-van der Lelie samengesteld boekje
Het proces der 72 (1945), p. II-17. 2 C. P. Gunning: Op de schoolbanken in het
FDA. Wat ik heb ervaren en geleerd in het concentratiekamp te Amersfoort, januari-
april 1942 (1946), p. 143.
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