‘EERSTE’ OD-PROCES

men uit mij geen woord meer kreeg.” Ook een tweede OD’er was ‘vitge-
kafferd’. Op de vijfde procesdag, 31 maart, kwam een derde OD’er in heftig
debat, vloekte in het Hollands ‘en werd in vlot Hollands terechtgewezen
door een Duitse officier die, naar wij dachten, slechts Duits verstond.’
Versteegh werd die dag voor een tweede verhoor naar het hotel gehaald,
daags daarna, 1 april, voor een derde, ‘hij vocht voer ons allen, was somber,
vastberaden en nam geen doekje voor zijn mond. Werd nu zeer beleefd
behandeld.” Op 3 april werd de laatste groep verhoord, ‘door half slapende
officieren, kregen vijf minuten elk’, d.w.z. dat de leden van die laatste groep
elk vijf minuten de tijd kregen om zich in een slotwoord te verdedigen.

Op 8 april werd het requisitoir gehouden: tegen tachtig van de zes-en-
tachtig beklaagden werd de doodstraf geéist. Alle zes-en-tachtig werden
die dag in een aparte barak in het concentratiekamp opgesloten, ‘wij gaan
aan de ernst geloven’, schreef de dagbocekschrijver, zij het dat hij, zeker niet
als enige, van mening bleef dat het vonnis wel zou meevallen. Hoe de
advocaten de Nederlanders verdedigd hebben, weten wij niet — de dagboek-
schrijver noteerde slechts dat deze Duitsers ‘zeer vriendelijk’ waren en
‘klontjes en sigaretten’ afstonden.

Op 11 april werd vonnis gewezen: inderdaad werden tachtig mannen ter
dood veroordeeld. Zij werden nog diezelfde middag onder zware bewaking
uit het kamp weggevoerd — alle andere gevangenen moesten op appél staan.
‘Daar komen de eersten de hoek van de keuken om: Schoemaker en anderen’,
aldus begon het (in deel 5 al door ons geciteerde) relaas dat een gevangene
(Folmer, het lid van de Oranjewacht) later kon uitwerken ~

“Wij kijken elkaar aan. Hun ogen zoeken de rijen af om afscheid te nemen van
hun vrienden. De duimen gaan daarbij omhoog. Enkelen van ons kunnen het
niet langer volhouden en snikken het uit, vooral nu in het midden heel zachtjes
het trouwe Wilhelmus wordt ingezet. Daar volgt de tweede groep . .. Zo gaat
het steeds door . . . Westerveld is erg onder de indruk; hij durft niet naar ons te
kijken . . . In de laatste groep (loopt) Versteegh, ijzerhard als altijd.”

De tachtig terdoodveroordeelden werden naar de Kriegswehrmachtge-
féngnis te Utrecht overgebracht. Daar werd hun toegestaan, op donderdag
30 april (prinses Juliana werd die dag drie-en-dertig jaar) in de kerkruimte
van de gevangenis bijeen te komen, vermoedelijk op grond van het feit dat
zij een dag later, 1 mei, op transport zouden gaan. Een Duitse predikant

1 Dagboekfragmenten 1940-1945, p. 165-66.
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