
'POLITIEKE GEVANGENEN'

bespeelde er het kerkorgeltje, hield met de terdoodveroordeelden het Avond,
maal en bad met hen. 'Eine holländische Mutter', zei hij toen, 'wird jetzt in
Ihrer Sprache mit und [ur Sie beten.' Die 'Mutter' was een Amsterdamse-
A. M. le Cosquino de Bussy-van der Lelie (meer over haar in hoofdstuk 9),
die zich als 'Internationale Rote Kreuz-Schwester' bij de Duitsers had weten
in te dringen en in de voorafgaande periode systematisch contact had gezocht
met familieleden van de veroordeelden. '0 God, ik dank U', zo begon zij
haar gebed",

'dat Gij de mogelijkheid hebt geschapen, met en voor deze helden te bidden.
Hen hebt Gij uitverkoren om zich voor ons vaderland te geven en aan velen
daarna de kracht verleend om voor het vaderland te zwijgen en Gij geeft hun
nu de tijd om zich voor te bereiden, misschien ook voor hun vaderland te sterven' -

'misschien', want het was niet duidelijk of de bezetter het zou wagen, na de
schertsvertoning van het Amersfoortse proces een zo groot aantal illegale
werkers tegelijk te executeren. Met die mogelijkheid hield mevrouw de
B ussy wèl rekening:

'Ik dank U, 0 Heer, dat Gij mij de zekerheid hebt gegeven, dat hun offer niet
vergeefs zal worden gebracht, maar dat hun werk wordt voortgezet. Ook dank
ik U van ganser harte, dat Gij mij de prachtige wil tot moedhouden hebt doen
zien van de ouders, de vrouwen en verwanten van deze mannen en mij ook
hebt doen voelen dat het beste deel van het Nederlandse volk deze helden in hen
zal eren. Vader in de Hemel, geeft Gij ons kracht voor hetgeen op aarde nog van
ons zal worden gevraagd, maar vooral smeek ik om de kracht om, als te leven
voor het vaderland dan niet genoeg is, hun sterven op het veld van eer een ster-
ven van helden te doen zijn, opdat dit op de beulen een onuitwisbare indruk zal
maken' -

zij sprak, mevrouw de Bussy, alsof zij zich niet in een Duitse gevangenis
bevond. Toen zij haar gebed beëindigd had, speelde de predikant het
'vrede op aarde', hetgeen meegezongen werd; hetzelfde deden de mannen
toen het orgel 'Een vaste burcht is onze God' deed horen. Het orgel zweeg
- zü hieven spontaan het Wilhelmus aan. '30 april- Vrede op aarde', tekende
de dagboekschrijver aan. 'Nog nooit zulke hemelse klanken gehoord. Zuster,
dank voor uw gebed.'

Daags na deze dienst, op I mei, werden twee-en-zeventig veroordeelden
(zeven hadden gratie gekregen, ten aanzien van één was door Christiansen

1Tekst: Het procesder 72, p. r8-20.
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